
Var 

 
 

Dichtbij de Middellandse Zee en de Alpen is de Var één van de populairste Franse 
departementen. En bovendien één van de groenste. De grote variatie aan 
landschappen maakt het tot een buitengewoon aantrekkelijke 
vakantiebestemming. 
De Var heeft 300 km kust met bekende badplaatsen zoals St Tropez, Ste Maxime, 
Cavalaire, Bandol, Le Lavandou, Een heel ander landschap treft u aan bij de 
Gorges du Verdon in het noorden van de Var.  

Maison de la France  
Dit departement in het zuiden van Frankrijk biedt het beste van de Provence en 
van de Côte d’Azur.  

Met zijn zondoorstoofde pijnboombossen, de indringende geuren van tijm, 
rozemarijn en lavendel, en de eeuwig blauwe Mediterranée met haar schakering 
van stranden, staat de Var garant voor uw droomvakantie onder de zon. In films, 
op televisie en in de gedrukte media wordt de aantrekkingskracht van de Var al 
sinds jaar en dag bezongen. En iedereen die er geweest is, koestert er zijn eigen 
onvergetelijke herinneringen aan. Méditerranée, Verdon, Provence… de Var biedt 
een even unieke als gevariëerde vakantiebestemming.  

Flaneren langs de waterkant, op ontdekkingstocht naar de magische eilanden 
voor de kust, relaxen aan de voet van een vriendelijk wuivende palmboom, of je 
verliezen in de indrukwekkende canyon van de imposante Gorges du Verdon; de 
Var staat garant voor zorgeloos genieten!  

 

De Var wordt begrensd door een schitterende kuststrook die zich langs het hele 
departement uitstrekt.  

 



Panoramische vergezichten worden afgewisseld met indrukwekkende 
rotsmassieven en wijdse dennenbossen. Een lappendeken van riviertjes, meren, 
wijngaarden, tuinen, bergplateau’s en bergpassen. 

 
De Var is van alle sporten thuis. En je hoeft er niet eens sportief voor te zijn. 
Zwemmen, wandelen, fietsen, kajakken, duiken, golfen; het kan allemaal.  

 

  

 

 

 

U geniet hier het hele jaar rond volop aan de kust, in de bossen en heuvels, aan de 
meertjes en stromen.  

 

 

 

 

 



 
Sinds de prehistorie mag het departement Var bogen op opmerkelijke 
bouwwerken en archeologische vondsten, die getuigen van een rijk en bewogen 
verleden. Van Megalieten en grotwoningen tot en met Romaanse abdijen, 
middeleeuwse kastelen en vestingsdorpen, van Moorse villa’s tot en met militaire 
forten.  
De Provence kent vele klassiekers: de pastis, de rosé, de olijfolie… En natuurlijk de 
siësta en het onvermijdelijke potje pétanque. Maar er is zo veel meer te ontdekken 
en te beleven. Folkloristisch dansen op een dorpsfeest, een fleurig bloemencorso, 
een nonchalante brocante, of gewoon zomaar een verrassend verrukkelijke 
dagmarkt met al het goede dat dit hart van de Provence te bieden heeft.  

 

Één gebied: acht bestemmingen.  
De Var bestaat uit 8 regio’s, alle nauw betrokken bij duurzame 
ontwikkelingsprojecten onder supervisie van de Departementele Raad.  

Coeurdu Var (het hart van de Var) 
Kom en ontdek het land van de legendes en de mysteries, van de verstilde 
schoonheid van l’Abbaye du Thoronet, magnifiek gelegen tussen de beboste 
heuvels, met dennen, kastanjes, brem, rozemarijn en tijm.  

 

 

Dracénie (het gebied rond Draguignan) 

Van de vlakte van Les Maures tot aan ‘het dak’ van de Var en de monding van de 
Gorges du Verdon, wemelt het van de pittoreske Provençaalse dorpjes boordevol 
historische schoonheid, wachtend om ontdekt te worden.  

 

 



De Estérel 
Het contrast tussen de flamboyante rode rotsen van de Estérel en het indigo-blauw 
van de Méditerranée kan nauwelijks groter zijn. Reis terug in de tijd en volg de 
geschiedenis van dit bijzondere gebied vanuit de oudheid tot aan de Belle 
Époque.  

 

De Golf van Saint-Tropez 
Het beroemdste stukje paradijs van de Méditerranée, met het beroemde Saint-
Tropez, en met Ramatuelle en Gassin. Maar er zijn meer pareltjes te ontdekken, die 
er een wat discretere reputatie op na houden. U vindt deze dorpjes, ver van de 
vakantiedrukte, in het Massif des Maures, temidden van het groen en met de 
blauwe zee als achtergrond, verscholen tussen eeuwenoude kastanjebomen. 
Geniet er van de rust buiten het seizoen, wandel van dorpje naar dorpje, ontdek 
de grote schapentrek (transhumance) en de kurkindustrie, bewonder een 
waterdorp à la Venetië, of herbeleef de jaren van Brigitte Bardot: in een Lelijke 
Eend!  

 

 

   

  

 

 

  

  

 

 



De Haut-Var - Verdon 
De mooiste canyon van heel Europa, een beschermd en woest natuurgebied, het 
rijk van de stoere sporten. Met schitterende vergezichten, en onvergetelijke 
impressies van tegen berghellingen vastgeklitte dorpjes met uitzicht op meren en 
rotsmassieven.  

 

 

Pays de Fayence (Streek rond Fayence) 
Tegen het azuurblauwe decor van de zee in de verte, verschuilen verstilde dorpjes 
zich in hun veilige ambiance van mollige heuvels met zacht glooiende plateau’s 
vol olijfgaarden en mimosabossen.  

 



 

Provence Méditerranée (De Méditerrane Provence) 
Van de vissersdorpjes aan de kust tot aan de verscholen dorpjes in de heuvels, van 
de gerenommeerde wijnen uit de Bandolstreek tot aan de wuivende palmen van 
de befaamde Gouden eilanden (Îles d’Or) voor de kust van Hyères; wie voor de 
Var kiest, kiest voor één van de mooiste beschermde natuurgebieden van Europa.  

 



 

Provence Verte (de groene Provence) 
Rivieren, bergen, sacrale bossen, Sainte-Baume, waar de heilige Sainte-Marie-
Madeleine haar toevlucht vond, rust en stilte rond de Châteaux des comtes de 
Provence, de kloosters en de abdijen.  

 

DE KUST 
De kustlijn van de Var strekt zich uit over maar liefst 400 kilometer, met niet minder 
dan 230 stranden en kreekjes/inhammen met directe toegang tot ‘la grande 
Bleue’.  

Zoveel keuzes, zoveel zinnen, want er is echt voor iedereen een ideale plek te 
vinden. Van een afgelegen kreekje tot een riant familiestrand, met blanke of zelfs 
rode kiezels, of met maagdelijk wit, grijs of anderskleurig zand. Er zijn stranden met 
speciale toegang voor gehandicapten, stranden met watersportactiviteiten in de 
buurt, met douches, met schaduwrijke plekken, met beschutting tegen de mistral. 
Maar ook naaktstranden en puur natuurstranden; u zegt het maar.  
De Var is een zeer gewilde watersport bestemming. Vanwege het prachtige 
natuurschoon, maar ook vanwege het ideale (onder)waterlandschap langs de 400 
kilometer lange kuststrook.  



 

 
Ontdek de mooiste plekken langs de kust: de vijf bewoonde eilanden (les Embiez, 
Bendor, Porquerolles, Port Cros en le Levant), de stranden, de “Calanques” 
(rotskloven) en de ongerepte kreekjes. Maar ook de rede van Toulon, het 
schiereiland van Giens, of de rode rotsen van de Estérel. 

 

  
De Var-kust telt niet minder dan circa vijftig jachthavens, watersportclubs en bases, 
en 8 erkende “Stations Nautiques” (watersportoorden).  
Het landschap van de Var is van een exceptionele schoonheid, waar bovendien 
het hele jaar rond van tal van buitenactiviteiten genoten kan worden. 
Sportliefhebbers en liefhebbers van de natuur en de buitenlucht kunnen hier hun 
hart ophalen. Het departement heeft veel, heel veel te bieden als het gaat om 
bijzondere uitstapjes; te voet, per fiets, te paard, in de lucht of op/in het water…  
Ontdek de duizend-en-één mogelijkheden van ons natuurlijk erfgoed, middels een 
georganiseerd uitstapje of een eigenzinnige ontdekkingstocht. Succes verzekerd 
en een onvergetelijke ervaring die u deelt met familie en vrienden, van groot tot 
klein.  



 
De Var beschikt over uitbundig veel natuurschoon! Langs de kust van de 
Méditerranée rijgen de contrasten zich aaneen: zee, eilanden, bergen, meren, 
bossen, kreupelhout, moerassen… Met 400 meter kustlijn en 300 zonnedagen per 
jaar is de Var bovendien wel heel rijk bedeeld. Ook als het gaat om de bijzondere 
flora en fauna, die vanzelfsprekend wordt gekoesterd en beschermd… Wat niet 
betekent dat die beschermde natuur hermetisch voor het publiek wordt 
afgesloten. Integendeel! Ze doen er alles aan om u te laten genieten van de 
mooiste vrije natuur onder de beste omstandigheden, zowel voor de mens als voor 
de natuur. In ruil daarvoor vraagt de Var u voorzichtig en met respect om te gaan 
met de kwetsbare natuur waarvan we nu nog allemaal kunnen genieten. Dat 
willen ze graag zo houden…  

 

De Var: Watersporten aan, op en in de Middellandse Zee ! 
Een ongekend watersport paradijs voor fanaten en genieters.  

Het hele jaar door komen vanuit heel Europa watersportliefhebbers genieten van 
het heldere water, het milde klimaat, de mistralwind en de schitterende 
kustlandschappen.  
De Middellandse Zeekust van de Var is meer dan 400 km lang en rijgt als een bonte 
ketting rode rotsklippen, blonde zandstranden en baaien met kreken en verborgen 
kiezelstrandjes aan één. Naast het klassieke strandplezier zijn de verschillende 
takken van de watersport langs deze kust prima uit te oefenen. Door het 
mediterrane klimaat in deze streek, zijn de temperaturen aan en op zee voor de 



watersport liefhebbers uit Noord Europa het hele jaar door ideaal. (Om te surfen, 
zeilen, duiken en voor sommige zelfs in de winter te zwemmen.)  
Voor de zeilers die een paar dagen met of zonder bemanning een zeilboot of 
motorjacht willen huren zijn er vele mogelijkheden in vrijwel alle havenplaatsen. In 
de buurt van de stranden of bij de “Capitaineriën”, kunnen kano’s en kajakken 
gehuurd worden voor een halve of hele dagtocht langs de prachtige 
kustlandschappen.  
De Mistral die in de Var tot aan het Maures gebergte langs de kust vanuit het 
Westen waait, blaast op meerdere stranden zo goed de wind in de zeilen dat er op 
wereldniveau getraind wordt door de grote Fun Board en Windsurf kampioenen 
(Plage de l’Almanarre in Hyères en Plage de Bonne Grace “Brutal Beach” in Six-
Fours) Op deze “spots” ziet men ook steeds meer kitesurfers door het water- en 
luchtruim schieten.  
De Gouden Eilanden tegenover het stadje Hyères les Palmiers zijn paradijselijk mooi 
en beschermd natuur gebied, ook in -en onderwater. Voor beginners is het er 
heerlijk snorkelen. De vissen zwemmen met je mee: of er niet iets te knabbelen valt. 
Ook rond de eilanden Les Embiez en Bendor is er van alles te zien. De onderwater 
fauna en flora zijn er prachtig. Een ontdekking van de onderwaterwereld begeleid 
door een gids of alleen, kan vanaf het strandje van de Jardin du Rayol (Rayol 
Canadel) Dit kan gewapend met zwemvliezen, zwembril en snorkel of met 
zuurstoffles. In dat geval leert U duiken tot 6 meter diepte in de baai van le Figuier. 
Voor de gevorderde duikers zijn er langs de kust van de Var maar liefst 57 officieel 
geïnventariseerde scheepswrakken. Deze karkassen dateren vaak uit vroegere 
tijden, zijn in de natuur geïntegreerd en langzaam veranderd tot geheimzinnige 
leefpaleizen voor vissen, schelpdieren en waterplanten.  
 



 

Beschermde natuur gebieden en natuurlijk landschap.  
Met zijn aantrekkelijke mediterrane kust en zijn bijzondere achterland combineert 
het departement Var het beste van het Zuid-Franse landschapsschoon.  

Met aan de ene kant de zee en de eilanden, en aan de andere kant de bergen 
en de bossen en met :  
� Meer dan 400 km kustlijn, 
� 600 km riviertjes, kreken en stroompjes, 
� 400 000 hectaren bebost gebied, 
� 3000 -vaak bijzondere- plantensoorten, 
� 350 verschillende vogelsoorten, 
� strakblauwe luchten en 300 zonnedagen per jaar. 

Een cocktail « puur natuur » die je nergens anders tegenkomt! Een natuurgebied 
met een unieke flora en fauna van 440.000 hectaren groot, met als bijzondere 
attractie het 10.000 hectaren grote departementale ‘parc national’ van Port-Cros. 
Sinds de creatie in 1963 een buitengewone enclave die zowel op het land als 
onder water, terecht als beschermd natuurgebied te boek staat. Met de 
schitterende Gorges du Verdon en andere ongeëvenaarde natuurbelevenissen (er 
zijn er rond de 60), zoals de beroemde Mont Faron, les Îles d’Or (de gouden 
eilanden voor de kust), het Estérel-gebergte, plus de talloze parken en tuinen die 
de Var rijk is en die een bezoek meer dan waard zijn. Maar vergeet niet: de natuur 
is kwetsbaar, dus ga er voorzichtig mee om…  



Parc National van Port-Cros.  
Van de « De Gouden Eilanden », die als een stukje kralenketting voor de kust van 
Hyères les Palmiers liggen, is Port-Cros het hoogste eiland (196 m), en ook het meest 
behouden en beschermd. Het is een Parc National sinds 1963. Tot 600 m vanuit de 
kust is de zee met flora en fauna beschermd gebied, tot groot genoegen van de 
duikers en snorkelaars die neus aan neus zwemmen met de nieuwsgierige vissen. 
Op het land is een wandeling naar het Fort du Moulin zeer de moeite waard, men 
ontdekt er het l’île de Bagaud en komt via het Fort de l’Estissac langs het “sentier 
botanique” (botanische route). Geuren, kleuren, van de vegetatie en de geluiden 
van vogels en insecten vullen de atmosfeer en het landschap tot aan het strand « 
de la Palud”. Van daaruit kunt u het onderwaterpad volgen met duikbril op de 
neus. Er zijn periodes in het jaar waar men zelfs vanaf dit strand op de rug van een 
ezeltje terug kan rijden naar het dorp, in de schaduw van de Eucalyptusbomen.  

 

De Gorges du Verdon (Verdon Canyon). 
Deze gigantische kloof in het landschap waar van men dacht door dat hij door 
goden was uitgehakt en waarvan de diepte varieert tussen 250 en 750 meter, is het 
spectaculaire resultaat van de eeuwenlange erosie door de rivier Le Verdon die 
zich een weg sleep door de Provençaalse kalk plateaus. De rivier bevloeit het 
stuwmeer van Sainte-Croix tot een amandelgroen water oppervlak van 2200 
hectares aan de voet van vroegere bergdorpjes. De Corniche Sublime biedt 
schitterende uitzichten vanaf de linker oever Het gehele landschap rond de 
Canyon valt onder het beheer van het Parc Naturel Régional du Verdon.  
 



 

Op de fiets of te voet ! 
Voor de natuurliefhebber zijn de fiets of de wandelschoenen een uitstekend middel 
om deze streek te verkennen.  

Wandelend, op de fiets, of te paard, voor groot en klein, voor de individuele 
genieter of voor de hele familie: het hele jaar rond zijn er duizend-en-één dingen te 
doen. Op de fiets: 
Liefhebbers van sportieve sensaties en spectaculaire panorama’s kunnen de Var 
per mountainbike ontdekken. Of -voor wie het wat rustiger aan wil doen- kiezen 
voor één van de fraaie toeristische bosfietsroutes, uitgezet langs rustieke, lokale 
binnenweggetjes. De keuze is overweldigend, want de Var is fietsgebied bij uitstek, 
met oneindig natuurschoon, met zowel pastorale doorkijkjes als dramatische 
vergezichten en natuurlijk veel minder plat dan het Nederlandse landschap…...  

 
De FFCT (Franse rijwielbond) heeft over het hele departement 22 routes uitgezet, 
over maar liefst 1720 km, waarlangs de Var op de fiets ontdekt kan worden. Van 
‘les plateaux du Bas-Verdon’ tot de ‘Châteaux de l’Ouest-Var’, langs ‘la Sainte-
Baume’, ‘les Gorges du Verdon’, het ‘Massif du Siou Blanc’ en ‘l’Ubac des Maures’. 
De routes zijn onovertroffen in alle seizoenen!  

 
Sinds 2009 loopt er een unieke fietsroute langs de mooiste bezienswaardigheden 
langs de kust van de Var. Het parcours, dat maar liefst 130 km lang is, volgt de 
oude kustspoorweg (Chemin de Fer de Provence) en verbindt Six-Fours met Saint-
Raphaël. Informatie (Franstalig) over het "Parcours Cyclable du Littoral" is 
verkrijgbaar bij het Conseil Général du Var : www.var.fr  

Moutainbike verhuur: 



Haut-Pays-Varois/Verdon/Estérel 
Relais Soleil :  
Tel :+33 (0)4 94 67 96 14. 
Azur-Maures-Estérel  
Base Nature  
Tel :+33 (0)4 94 51 91 10. 
Nord Ouest Varois/Drailles et Bancaus du Verdon  
Tel:+33 (0)4 94 80 19 58 
Provence Verte  
Tel:+33 (0)4 94 72 04 21 

Natuurwandelingen met begeleiding: 
“Les balades nature commentées” zijn een begrip geworden in de Var. Het hele 
jaar gaan gidsen en boswachters met kleine groepjes de natuur in op 
ontdekkingstocht. Tijdens de wandelingen vertellen ze boeiende verhalen over de 
dieren en planten die in het gebied leven, over de schitterende landschappen, de 
geologie, over kleine veldkapelletjes en de fabricage van houtskool of de vroegere 
mijnbouw.  
De kalender van de “Balades” wordt per jaar van te voren vastgesteld waardoor 
men van te voren kan reserveren. De 93 wandelingen vinden plaats als er minimum 
5 personen zijn ingeschreven. De prijs is zeer redelijk: vanaf 4€ per persoon.  

 

 

 

Wandelingen in Zuid Frankrijk (Var) 
Een mooie wandeling (ook voor kinderen!) is de wandeling naar het Croix des 
Maures in La Garde Freinet (start bij Office du tourisme, duur 1,2 kilometer). Vanaf 
het Croix des Maures heeft u een prachtig uitzicht over het authentieke bergdorp 
La Garde Freinet en het Massif des Maures. Bij helder weer zijn de Alpen en de Mont 
Ventoux zichtbaar! 

Achter het kasteel van Grimaud - bij de Moulin à vent de Saint-Roch - start een 



prachtige wandeling langs het riviertje La Garde (duur 1,5 km). Onderweg komt u 
de eeuwenoude 'pont des fées' tegen en maakt u kans om schildpadden in het 
wild te 'spotten'. 

Midden in het achterland van St Tropez ligt de Notre Dame de Miremer. Een oude 
kapel, prachtig gesitueerd op de top van een heuvel. U kunt de notre Dame de 
Miremer per voet bereiken via de oude weg tussen Grimaud en La Garde Freinet. 
Na een wandeling van een uur wordt u beloond met een indrukwekkend uitzicht 
over de groene heuveltoppen, het kasteel van Grimaud en de baai van St. Tropez. 

Voor de gevorderde wandelaars is de wandeling over het Sentier du littoral 
(kustpad) een ware uitdaging. Prachtige vergezichten op de azuurblauwe zee, 
woeste rotspartijen en verscholen strandjes. Het geel gemarkeerde Sentier du 
littoral loopt van St-Tropez helemaal naar Cavalaire. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Niets	  is	  zo	  kenmerkend	  voor	  Frankrijk	  als	  haar	  markten.	  	  

Naast	  het	  café	  is	  de	  markt	  het	  ontmoetingspunt	  in	  het	  bijzonder	  voor	  de	  plaatselijke	  bevolking.	  Het	  is	  
ook	  de	  plaats	  waar	  de	  Provençaalse	  kok	  de	  ingrediënten	  voor	  zijn	  heerlijke	  maaltijden	  koopt.	  Van	  de	  
grootste	  stad	  tot	  het	  kleinste	  dorp,	  een	  markt	  hebben	  ze	  allemaal.	  De	  marktkooplieden,	  die	  groente,	  
fruit,	  kruiden,	  kazen,	  worst,	  vlees,	  honing,	  bloemen,	  zepen,	  lavendelwatertjes	  en	  vers	  brood	  
aanbieden,	  zetten	  hun	  stalletjes	  al	  bij	  zonsopgang	  op.	  Naast	  deze	  gewone	  markten	  is	  er	  in	  grotere	  
plaatsen	  een	  marché	  au	  brocante	  (rommelmarkt),	  waar	  alles	  -‐	  van	  onbetaalbaar	  antiek	  tot	  
onderbroeken	  en	  heuse	  rommel	  -‐	  wordt	  verkocht.	  Als	  u	  de	  Frankrijk	  echt	  wilt	  leren	  kennen,	  is	  een	  
bezoek	  aan	  de	  markt	  verplicht.	  De	  markten	  zijn	  in	  de	  ochtenden.	  	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Maandag	  	  

marktdag	  in	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Les	  Issambres	  	  

Vlak	  bij	  St.	  Tropez,	  tussen	  de	  gezellige	  badplaats	  St.	  Maxime	  en	  de	  Romeinse	  stad	  Fréjus,	  ligt	  het	  
rustige	  dorpje	  Les	  Issambres.	  
Het	  is	  een	  kleine	  badplaats	  aan	  de	  Golf	  van	  St.Tropez	  met	  intieme,	  verborgen	  zandstrandjes	  en	  
baaien. 	  

Les	  Issambres	  beschikt	  over	  een	  eigen	  jachthaven,	  een	  zeilschool	  en	  een	  directe	  bootverbinding	  met	  
onder	  andere	  St.Tropez,	  St.	  Maxime	  en	  Port	  Grimaud.	  	  



Vanuit	  Les	  Issambres	  kunt	  u	  filevrij	  door	  de	  prachtige	  natuur	  van	  het	  'Massif	  des	  Maures'	  naar	  het	  
binnenland,	  of	  in	  ruim	  15	  minuten	  naar	  de	  snelweg	  Nice-‐Marseille	  rijden.	  	  

Elke	  maandagochtend	  is	  er	  een	  markt	  in	  het	  dorp.	  Alle	  andere	  ochtenden	  zijn	  er	  gezellige	  markten	  in	  
een	  van	  de	  omliggende	  plaatsen,	  waar	  u	  verse	  vis,	  groente	  en	  fruit,	  kleding	  en	  allerlei	  typisch	  
Provençaalse	  producten	  kunt	  kopen.	  	  

Wanneer	  u	  via	  de	  D8	  naar	  Roquebrune	  rijdt	  komt	  u	  langs	  een	  wijnproeverij,	  een	  golfbaan,	  
een	  manege,	  meren	  om	  te	  vissen	  en	  om	  te	  waterskiën.	  Roquebrune,	  waar	  Les	  Issambres	  een	  
deelgemeente	  van	  is,	  is	  een	  schilderachtige	  Middeleeuwse	  plaats	  met	  smalle	  Provençaalse	  straatjes	  
en	  gezellige	  pleinen.	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Dinsdag	  en	  Zaterdag	  	  

marktdag	  in	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Saint-‐Tropez	  
Saint	  Tropez	  is	  een	  oud	  vissersdorp,	  dat	  op	  de	  kaart	  is	  gezet	  door	  the	  rich	  and	  famous	  als	  Pablo	  
Picasso	  en	  Brigitte	  Bardot.	  Momenteel	  is	  de	  havenplaats	  aan	  de	  Côte	  d’Azur	  een	  toevluchtsoord	  
voor	  menig	  wereldster.	  Door	  de	  vele	  prachtige	  villa’s	  en	  spectaculaire	  jachten	  ademt	  de	  plaats	  
vooral	  heel	  veel	  luxe	  uit.	  Omdat	  St.	  Tropez	  als	  vakantiebestemming	  op	  zich	  al	  duur	  genoeg	  is,	  zijn	  
hier	  een	  aantal	  leuke	  bezienswaardigheden	  die	  je	  voor	  bijna	  niets	  kunt	  bezoeken.	  



	  

Citadel	  van	  St.	  Tropez	  

Achter	  het	  oude	  stadshart	  van	  St.	  Tropez	  vind	  je	  een	  historische	  citadel	  gesitueerd	  bovenop	  een	  
berg.	  Deze	  kun	  je	  bezoeken	  voor	  een	  indrukwekkend	  uitzicht	  over	  de	  stad,	  jachthaven	  en	  zee,	  en	  
voor	  een	  stukje	  Franse	  geschiedenis.	  In	  de	  citadel	  is	  ook	  een	  marinemuseum	  gevestigd.	  Toegang	  is	  
€2,50.	  

De	  markt	  op	  Place	  des	  Lices	  

Van	  groenten,	  fruit	  en	  antieke	  spiegels	  tot	  slippers,	  op	  de	  markt	  van	  Place	  des	  Lices	  vind	  je	  het.	  Op	  
deze	  bonte	  markt	  zal	  je	  zelfs	  zonder	  een	  cent	  uit	  te	  geven	  je	  ogen	  uitkijken.	  Nadat	  de	  markt	  ’s	  avonds	  
is	  afgebroken	  kun	  je	  er	  terecht	  voor	  een	  Frans	  potje	  pétanque.	  

De	  jachthaven	  

De	  ideale	  plek	  om	  een	  wandeling	  te	  maken	  is	  natuurlijk	  de	  jachthaven	  van	  St.	  Tropez.	  
Naast	  kolossale	  jachten	  vind	  je	  er	  van	  alles,	  van	  designer	  boetiekjes	  tot	  toeristische	  winkels.	  Wil	  je	  op	  
een	  terrasje	  zitten,	  dan	  kun	  je	  dat	  beter	  niet	  aan	  de	  kade	  doen.	  Daar	  betaal	  je	  namelijk	  de	  hoofdprijs.	  
Maak	  ook	  zeker	  ’s	  avonds	  een	  wandeling	  langs	  de	  haven,	  dan	  wordt	  er	  vaak	  vuurwerk	  afgestoken	  en	  
zijn	  de	  boten	  mooi	  verlicht.	  

	  

	  

Vlindermuseum	  



In	  een	  authentiek,	  klein	  Provençaals	  huis	  vind	  je	  Maison	  des	  Papillons.	  Op	  twee	  verdiepingen	  is	  de	  
bijzondere	  vlindercollectie	  van	  schilder	  Dany	  Lartigue	  te	  zien,	  zoon	  van	  beroemde	  fotograaf	  J.H.	  
Lartigue.	  In	  het	  mini-‐museum	  zijn	  verschillende	  exotische	  vlinders	  uit	  Afrika,	  Oceanië,	  Peru	  en	  vele	  
andere	  plaatsen	  te	  bewonderen.	  Entree:	  €3	  voor	  volwassenen,	  kinderen	  tot	  10	  jaar	  gratis.	  	  

	  

 
 

 

Dinsdag	  en	  Vrijdag	  	  

marktdag	  in	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  St-‐Aygulf	  	  
St-‐Aygulf	  heeft	  een	  ideale	  ligging	  in	  het	  hartje	  van	  de	  Côte	  d’Azur,	  halfverwege	  tussen	  St-‐Tropez	  en	  
Cannes,	  op	  7	  km	  van	  Fréjus.	  Fijne	  zandstranden,	  kreekjes	  en	  rotsachtige	  ‘calanques’	  wisselen	  elkaar	  
af.	  	  

U	  kunt	  genieten	  van	  de	  zon	  en	  het	  heerlijk	  niets	  doen	  op	  één	  van	  de	  prachtige	  strandjes.	  Er	  zijn	  vele	  
(water)sportactiviteiten	  aan	  de	  langgerekte,	  rotsachtige	  kust.	  Houdt	  u	  van	  wandelen,	  paardrijden	  of	  
fietsen?	  In	  het	  oosten	  van	  de	  plaats	  kunt	  heerlijke	  tochten	  maken	  door	  het	  natuurgebied	  ‘Les	  Etangs	  
de	  Villepey’.	  Er	  zijn	  mooie	  omgevingen	  	  met	  dennenbossen	  en	  mimosa.	  In	  St-‐Aygulf	  zijn	  winkeltjes,	  
restaurantjes	  en	  bars	  	  met	  een	  gezellige	  sfeer	  	  

Er	  is	  iedere	  dinsdag	  en	  vrijdag	  een	  grote	  Provençaalse	  markt	  op	  het	  dorpsplein.	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

Woensdag	  en	  Zondag	  

marktdag	  in	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  Garde	  Freinet	  
Aangezien	  La	  Garde-‐Freinet	  op	  slechts	  10	  km	  van	  de	  kust	  ligt	  is	  het	  ook	  (een	  beetje)	  toeristisch.	  Toch	  
heeft	  het	  dorp	  van	  zijn	  oorspronkelijke	  charme	  niets	  verloren.	  In	  de	  dorpskern	  zijn	  er	  een	  aantal	  
kleine	  restaurantjes.	  Er	  zijn	  ook	  een	  aantal	  toeristische	  winkeltjes.	  Op	  woensdag	  en	  zondag	  is	  er	  een	  
(kleine)	  markt.	  In	  tegenstelling	  tot	  vele	  kuststadjes	  leeft	  La	  Garde-‐Freinet	  het	  hele	  jaar	  door.	  	  

La	  Garde-‐Freinet	  is	  ook	  het	  beginpunt	  van	  een	  aantal	  wandelingen,	  zoals	  die	  naar	  de	  Witte	  rotsen.	  In	  
het	  bureau	  van	  toerisme	  kan	  een	  kaartje	  worden	  gekocht	  waarop	  al	  deze	  wandelingen	  zijn	  
aangegeven.	  Ze	  zijn	  alle	  aangeduid	  met	  gele	  strepen	  (systeem	  GR-‐pad)	  en	  het	  nummer	  van	  de	  
wandeling.	  In	  tegenstelling	  tot	  vele	  andere	  streken	  in	  Frankrijk	  zijn	  de	  wandelingen	  hier	  vrij	  goed	  
aangegeven.	  Andere	  mooie	  wandelingen	  zijn	  La	  Mourre,	  Miremer	  en	  "het	  fort	  en	  het	  kruis".	  



Vanaf	  het	  kruis	  is	  er	  een	  fraai	  zicht	  op	  het	  dorpje.	  Vanaf	  hier	  kan	  men	  nog	  verder	  fietsen	  via	  de	  
"route	  des	  crêtes",	  een	  fietspad	  waarvandaan	  men	  op	  een	  hoogte	  van	  500	  tot	  600	  m	  steeds	  een	  
mooi	  zicht	  heeft	  op	  de	  kust	  en/of	  het	  binnenland.	  Dit	  fietspad	  kan	  men	  verder	  (35	  km)	  kan	  volgen	  tot	  
de	  ND	  des	  Anges,	  het	  hoogste	  punt	  van	  de	  streek	  (800	  m).	  Vroeger	  was	  dit	  een	  geasfalteerde	  weg,	  
maar	  momenteel	  zijn	  er	  veel	  stukken	  met	  stenen.	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Woensdag	  en	   Zaterdag	  	  

marktdag	  in	  :	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cogolin	  

Op	  woensdag-‐	  en	  zaterdagochtend	  is	  er	  markt	  in	  Cogolin.	  Iedere	  woensdag	  is	  er	  een	  rommelmarktje.	  	  
Cogolin	  ligt	  nabij	  de	  kust	  en	  is	  een	  Provençaals	  dorp	  gebouwd	  op	  de	  schilderachtige	  hellingen	  van	  de	  
Massif	  des	  Maures.	  	  

	  
Er	  gaan	  verschillende	  verhalen	  over	  de	  oorsprong	  van	  de	  naam	  Cogolin,	  maar	  de	  meest	  
waarschijnlijke	  versie	  is	  toch	  wel	  dat	  de	  naam	  afkomstig	  is	  van	  het	  woord	  “cougoul”,	  wat	  “kleine	  
ronde	  heuvel”	  betekent.	  Op	  de	  top	  van	  deze	  heuvel	  heeft	  ooit	  een	  kasteel	  gestaan.	  Het	  enige	  restant	  
hiervan	  is	  de	  14e	  eeuwse	  klokkentoren,	  de	  Tour	  de	  l’Horloge,	  die	  vanaf	  de	  begraafplaats	  te	  zien	  is.	  De	  
rest	  van	  het	  kasteel	  is	  tijdens	  de	  religieuze	  oorlogen	  in	  de	  16e	  eeuw	  verwoest.	  Om	  Cogolin	  goed	  te	  
verkennen	  is	  er	  een	  leuke	  wandelroute	  van	  ruim	  een	  uur	  uitgezet,	  die	  start	  bij	  het	  Office	  de	  

Tourisme.	  Cogolin	  staat	  bekend	  om	  haar	  kunst	  en	  



ambachten.	  Naast	  de	  handgeweven	  tapijten	  zijn	  met	  name	  de	  pijpfabriekjes	  beroemd.	  In	  twee	  
fabriekjes	  kan	  nog	  steeds	  bekeken	  worden	  hoe	  de	  pijpen	  van	  een	  speciale	  houtsoort	  worden	  
vervaardigd.	  	  

 	  

 
Port	  Cogolin	  en	  Marines	  de	  Cogolin	  
Net	  als	  het	  nabijgelegen	  Grimaud	  wordt	  Cogolin	  van	  de	  zee	  gescheiden	  door	  een	  vlak	  stuk	  land.	  
Slechts	  vier	  kilometer	  van	  het	  dorp	  verwijderd	  liggen	  de	  badplaatsen	  Port	  Cogolin	  en	  Marines	  de	  
Cogolin.	  Marines	  de	  Cogolin	  is	  een	  moderne	  badplaats,	  die	  veel	  overeenkomsten	  heeft	  met	  het	  
ernaast	  gelegen	  Port	  Grimaud.	  In	  de	  haven	  is	  plaats	  voor	  maar	  liefst	  1.500	  boten.	  De	  diversiteit	  aan	  
vakantiehuizen,	  winkeltjes	  en	  restaurant	  zorgen	  voor	  een	  gezellige	  vakantiesfeer.	  Voor	  de	  
liefhebbers	  van	  zon	  en	  zee	  is	  even	  verderop	  een	  heerlijk	  strand	  met	  
watersportfaciliteiten	  en	  restaurantjes.	  Port	  Cogolin	  is	  een	  veel	  ouder,	  een	  
kleiner	  havenplaatsje	  met	  180	  ligplaatsen.	  	  

	  

	  

Woensdag,	  Donderdag	  en	  Zondag	  

marktdag	  in	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gassin	  
	  

Gassin	  heeft	  een	  hele	  mooie	  ligging.	  Net	  als	  La	  Garde-‐Freinet	  is	  Gassin	  een	  “village	  perché”,	  een	  dorp	  
dat	  strategische	  bovenop	  een	  heuvel	  ligt.	  Het	  centrum	  is	  een	  wirwar	  van	  steile	  straatjes,	  trappetjes	  
en	  steegjes.	  Vanaf	  het	  uitkijkpunt	  overzie	  je	  de	  wijde	  omgeving.	  De	  baai	  van	  St-‐Tropez,	  de	  eilanden	  
en	  bij	  helder	  weer	  ontwaar	  je	  zelfs	  de	  Alpen.	  	  

Het	  dorp	  ligt	  prachtig	  op	  een	  heuvel	  en	  dat	  geeft	  een	  uitzicht	  op	  de	  Middellandse	  zee.	  De	  geplafeide	  
straatjes,	  hebben	  iets	  leuks,	  iets	  gezelligs.	  

	  



Er	  is	  drie	  keer	  per	  week	  markt	  in	  Gassin.	  De	  markt	  is	  er	  op	  woensdag,	  donderdag	  en	  zondag	  tussen	  
acht	  en	  twaalf	  uur.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Woensdag	  	  en	  de	  rest…	  

marktdag	  in	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fréjus	  
	  

In	  Fréjus	  worden	  meerdere	  keren	  per	  week	  op	  verschillende	  plaatsen	  markten	  gehouden.	  Zo	  is	  er	  in	  
het	  hoogseizoen	  bijna	  iedere	  avond	  een	  toeristenmarkt	  aan	  de	  boulevard	  en	  is	  er	  het	  hele	  jaar	  door	  
wekelijks	  een	  non-‐food/kledingmarkt	  bij	  de	  arena.	  



	  

Fréjus	  is	  gelegen	  in	  het	  hart	  van	  een	  beschutte	  baai	  en	  heeft	  het	  hele	  jaar	  door	  een	  heerlijk	  klimaat.	  
Deze	  vakantiebestemming	  aan	  de	  Côte	  d'Azur	  beschikt	  over	  een	  unieke	  combinatie	  van	  een	  
gevarieerd	  Romeins	  erfgoed	  en	  de	  aantrekkingskracht	  van	  maar	  liefst	  7	  kilometer	  heerlijke	  
zandstranden.	  

	  
Fréjus	  was	  de	  eerste	  Romeinse	  militaire	  haven	  aan	  de	  Middellandse	  Zee	  en	  toen	  al	  een	  rijke,	  
welvarende	  stad.	  De	  vele	  Romeinse	  overblijfselen	  vormen	  een	  indrukwekkend	  decor	  in	  de	  stad:	  de	  
Arena,	  het	  Aquaduct,	  het	  Romeinse	  Amfitheater	  en	  het	  archeologisch	  museum	  trekken	  jaarlijks	  vele	  
bezoekers.	  Het	  centrum	  van	  Fréjus	  is	  compact	  met	  veel	  winkeltjes,	  voetgangersstraten	  en	  zeker	  in	  de	  
zomer	  een	  gezellige	  drukte.	  In	  het	  levendige	  centrum	  worden	  in	  het	  hoogseizoen	  vele	  
tentoonstellingen,	  	  muziek	  evenementen	  en	  markten	  georganiseerd.	  Bovendien	  is	  er	  elke	  
vrijdagavond	  vuurwerk	  op	  de	  boulevard.	  In	  de	  stad	  zijn	  aan	  de	  hand	  van	  verschillende	  thema’s	  
interessante	  wandelroutes	  uitgezet.	  	  

	  
Langs	  de	  kust	  zijn	  overal	  stranden	  
met	  ligbedden	  en	  parasols,	  waar	  
ook	  diverse	  watersporten	  zijn	  te	  
beoefenen.	  	  In	  de	  jachthaven	  van	  
Fréjus,	  de	  grootste	  van	  de	  Côte	  
d'Azur,	  zijn	  zowel	  motor-‐	  als	  
zeilboten	  te	  huur.	  Voor	  wie	  wat	  
meer	  rust	  zoekt	  tijdens	  zijn	  
vakantie	  aan	  de	  Côte	  d'Azur	  zijn	  er	  
ook	  nog	  altijd	  “privéstrandjes”	  te	  
vinden	  tussen	  de	  rotsen.	  	  
	  



	  

	  
Binnen	  enkele	  kilometers	  van	  Fréjus	  liggen	  maar	  liefst	  drie	  mooie	  golfbanen,	  waaronder	  de	  oudste	  
van	  Frankrijk.	  Het	  grootste	  waterpark	  van	  Zuid-‐Frankrijk	  ligt	  in	  Fréjus	  en	  staat	  garant	  voor	  een	  dagje	  
spetterende	  waterpret	  voor	  het	  hele	  gezin.	  In	  de	  omgeving	  van	  Fréjus	  zijn	  mooie	  wandelingen	  te	  
maken.	  De	  tocht	  naar	  de	  beroemde	  Barrage	  de	  Malpasset	  dam	  is	  één	  van	  de	  meest	  geliefde	  
dagtochten.	  Deze	  dam	  is	  in	  1959	  doorgebroken	  en	  zorgde	  voor	  een	  hevige	  overstroming	  van	  Fréjus.	  	  

	  

	  

	  

Donderdag	  en	  Zondag	  

marktdag	  in	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ramatuelle	  

De	  markt	  van	  Ramatuelle	  op	  donderdag	  	  is	  zeer	  leuk	  om	  te	  bezoeken.	  Je	  kunt	  de	  auto	  beneden	  
Ramatuelle	  parkeren	  en	  met	  het	  gratis	  treintje	  (in	  het	  seizoen)	  je	  naar	  boven	  naar	  de	  dorpskern	  
brengen	  waar	  de	  markt	  is.	  	  



	  

In	  de	  heuvels	  boven	  Saint-‐Tropez	  ligt	  het	  pittoreske	  plaatsje	  Ramatuelle.	  Samen	  met	  Gassin	  was	  
Ramatuelle	  oorspronkelijk	  voor	  de	  lokale	  bevolking	  gebouwd	  als	  toevluchtsoord	  voor	  de	  piraten,	  die	  
in	  het	  verleden	  de	  Middellandse	  Zee	  terroriseerden.	  

Ramatuelle	  ligt	  bovenop	  een	  heuveltop	  en	  de	  smalle	  straatjes	  liggen	  in	  een	  cirkel	  om	  het	  centrum	  

heen.	  Het	  belangrijkste	  historische	  monument	  is	  de	  kerk	  de	  Notre	  Dame,	  die	  gebouwd	  werd	  in	  de	  

16e	  eeuw.	  De	  klokkentoren	  deed	  tevens	  dienst	  als	  uitzichtpost.	  Bij	  een	  bezoek	  aan	  Ramatuelle	  zal	  de	  

auto	  buiten	  de	  stad	  geparkeerd	  moeten	  worden.	  Vanaf	  deze	  parkeerplaats	  heeft	  u	  een	  fantastisch	  

uitzicht	  over	  de	  omliggende	  wijngaarden	  en	  het	  strand	  van	  Pampelonne	  met	  de	  hoge	  vuurtoren	  op	  

Cap	  Camarat.	  Deze	  vuurtoren	  is	  de	  tweede	  hoogste	  in	  Frankrijk,	  maar	  kan	  helaas	  niet	  beklommen	  

worden.	  Ramatuelle	  is	  een	  echt	  centrum	  voor	  kunsten	  en	  ambachten	  en	  er	  zijn	  vele	  kleine	  galerietjes	  

te	  bezoeken.	  De	  smalle	  steegjes	  en	  kleurige	  huizen,	  bedekt	  met	  geurig	  bloeiende	  Bougainville,	  

vormen	  een	  schilderachtig	  decor	  om	  ontspannen	  doorheen	  te	  slenteren.	  In	  de	  zomer	  komen	  vele	  

muziekliefhebbers	  naar	  Ramatuelle	  voor	  de	  muziekfestivals	  zoals	  het	  klassieke	  muziekfestival	  en	  

“Jazz	  à	  Ramatuelle”	  in	  augustus.	  	  



	  

	  

Ramatuelle	  staat	  met	  name	  bekend	  om	  het	  beroemde	  strand	  van	  Pampelonne.	  Dit	  fijne	  zandstrand	  is	  
maar	  liefst	  vijf	  kilometer	  lang	  en	  heeft	  kristalhelder	  water	  en	  vele	  kreekjes	  en	  inhammen.	  Het	  strekt	  
zich	  uit	  van	  de	  Cap	  Pinet	  tot	  aan	  de	  Cap	  Camerat.	  Op	  het	  strand	  zijn	  meer	  dan	  25	  strandtentjes	  te	  
vinden,	  waaronder	  het	  mondaine	  Tahiti	  Plage	  en	  Club	  55.	  Het	  strand	  van	  Pampelonne	  was	  in	  1944	  
het	  decor	  voor	  de	  landing	  van	  de	  geallieerden,	  die	  de	  bevrijding	  van	  Frankrijk	  inluidde.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Donderdag	  en	  Zondag	  



marktdag	  in	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Grimaud	  
Op	  donderdag	  is	  de	  uitgebreide	  markt	  in	  Grimaud	  met	  haar	  typische	  Provençaalse	  producten.	  De	  
'Rosé	  de	  Provence'	  van	  de	  'Coopérative	  Vinicole	  de	  Grimaud'	  is	  beroemd!	  	  

Zondagochtend	  is	  er	  een	  heel	  leuke	  antiekmarkt	  iets	  buiten	  het	  dorp,	  op	  de	  weg	  van	  Grimaud	  naar	  
Sainte	  Maxime,	  aan	  Uw	  linkerhand	  voordat	  u	  bij	  de	  kustweg	  komt.	  De	  markt	  sluit	  om	  ongeveer	  1	  uur,	  
maar	  dan	  zit	  u	  wellicht	  al	  achter	  de	  Pastis	  of	  de	  rosé	  op	  het	  terras	  van	  de	  voormalige	  boerderij	  bij	  de	  
markt.	  Er	  worden	  eenvoudige,	  smakelijke	  maaltijden	  geserveerd.	  

	  

Op	  donderdag	  en	  zondag	  is	  er	  in	  Port	  Grimaud	  een	  Provençaalse	  markt,	  die	  u	  meegemaakt	  moet	  
hebben!	  
Naast	  fruit,	  groente	  en	  vis	  zijn	  er	  in	  Port	  Grimaud	  ook	  allerlei	  souvenirs	  en	  handarbeidartikelen	  te	  
vinden.	  

Het	  middeleeuwse	  plaatsje	  Grimaud	  en	  het	  nabij	  gelegen	  moderne	  Port	  Grimaud	  kunnen	  eigenlijk	  
niet	  los	  van	  elkaar	  gezien	  worden,	  maar	  hebben	  wel	  beiden	  een	  zeer	  eigen	  karakter.	  	  

Het	  dorp	  Grimaud	  heeft	  een	  lange	  geschiedenis,	  die	  teruggaat	  tot	  aan	  de	  tijd	  van	  de	  Romeinen.	  
Gelegen	  op	  een	  hoge	  heuveltop,	  uitkijkend	  over	  de	  Golf	  van	  Saint-‐Tropez,	  nam	  deze	  vestingstad	  
eeuwenlang	  een	  strategische	  positie	  in.	  De	  antieke	  huizen	  getuigen	  ook	  nu	  nog	  van	  de	  historie	  van	  
Grimaud	  en	  de	  meeste	  zijn	  prachtig	  gerestaureerd.	  	  De	  smalle	  straatjes	  en	  kleine	  pleinen	  zijn	  
begroeid	  met	  geurig	  bloeiende	  Bougainville	  en	  nodigen	  uit	  tot	  een	  wandeling	  door	  deze	  authentieke	  
Franse	  plaats.	  De	  16e	  eeuwse	  Pont	  des	  Fées	  bewijst	  hoe	  ontwikkeld	  Grimaud	  in	  de	  Middeleeuwen	  
reeds	  was.	  Deze	  “Brug	  der	  Feeën”	  maakte	  het	  mogelijk	  om	  water	  te	  winnen	  uit	  een	  heuvel	  drie	  
kilometer	  verderop	  en	  naar	  de	  stad	  te	  vervoeren.	  	  



 
	  

Op	  de	  heuvel	  waarop	  Grimaud	  gebouwd	  is	  torent	  de	  ruïne	  van	  het	  Chateau	  van	  de	  "Heren	  van	  
Grimaldi"	  boven	  het	  dorp	  uit.	  Iets	  lager	  staat	  een	  typische	  provençaalse	  molen	  waar	  in	  de	  na-‐zomer	  
o.m.	  de	  oogstfeesten	  worden	  gehouden.	  Daar	  bevindt	  zich	  ook	  het	  open	  lucht	  theater.	  
Het	  charmante	  dorp	  heeft	  vele	  terrasjes	  en	  restaurants	  in	  alle	  prijsklassen.	  
Het	  is	  een	  feest	  om	  te	  dwalen	  door	  het	  oude,	  pittoreske	  dorp	  met	  vele	  straatjes,	  trappen,	  poortjes	  en	  
pleintjes.	  Er	  zijn	  meerdere	  galeries,	  o.m.	  de	  beroemde	  galerie	  van	  Pierre	  Janssen	  met	  meesters	  als	  
Pablo	  Picasso,	  Andy	  Warhol	  en	  vele	  anderen. 
	  
Meer	  naar	  de	  kust	  toe	  realiseerde	  de	  architect	  François	  Spoerry	  in	  1966	  een	  ambitieus	  project.	  	  In	  
het	  midden	  van	  de	  baai	  van	  Saint-‐Tropez,	  beschermd	  tegen	  de	  wind	  uit	  het	  oosten	  en	  de	  “Mistral”	  
uit	  het	  westen,	  ontwikkelde	  hij	  het	  havenstadje	  Port	  Grimaud.	  	  Zijn	  droom	  als	  zeezeiler	  was	  een	  
vakantiepark	  waar	  zijn	  boot	  vlak	  voor	  de	  deur	  van	  zijn	  vakantiehuis	  kon	  liggen.	  Port	  Grimaud	  beschikt	  
tegenwoordig	  over	  15	  kilometer	  aan	  kades	  en	  vrijwel	  alle	  vakantiewoningen	  beschikken	  over	  een	  
eigen	  ligplaats.	  Het	  betoverende	  Port	  Grimaud,	  met	  zijn	  kleurrijke	  Provençaalse	  huizen	  en	  netwerk	  
van	  kanalen,	  staat	  dan	  ook	  bekend	  als	  het	  Venetië	  van	  de	  Provençe.	  Port	  Grimaud	  heeft	  alles	  te	  
bieden	  voor	  een	  onbezorgde	  vakantie	  aan	  de	  Côte	  d'Azur.	  In	  het	  dorp	  bevinden	  zich	  kleine	  winkeltjes	  
voor	  de	  dagelijkse	  boodschappen	  en	  op	  donderdag	  en	  zondag	  is	  er	  een	  levendige	  markt.	  Tijdens	  het	  
hoogseizoen	  kan	  men	  op	  zondagochtend	  op	  de	  Plan	  de	  la	  Tour	  gratis	  wijn,	  kaas	  en	  lokale	  lekkernijen	  
proeven.	  Vanzelfsprekend	  zijn	  de	  watersportmogelijkheden	  in	  Port	  Grimaud	  zeer	  uitgebreid.	  Op	  
meerdere	  plaatsen	  zijn	  boten	  te	  huur	  en	  op	  de	  stranden	  zijn	  jet	  ski’s	  en	  waterfietsen	  te	  huur.	  Ook	  
wordt	  er	  veel	  aan	  waterskiën,	  windsurfen,	  snorkelen	  en	  paragliden	  gedaan..	  De	  nabij	  gelegen	  
plaatsen	  Saint-‐Tropez	  en	  Sain	  te-‐Maxime	  zijn	  in	  het	  hoogseizoen	  zelfs	  met	  een	  bootdienst	  te	  
bezoeken.	  	  



	  	  

Er	  rijdt	  een	  toeristen	  treintje	  van	  Grimaud	  naar	  Port	  Grimaud	  en	  daarmee	  komt	  u	  moeiteloos	  bij	  de	  
haven	  en	  de	  stranden.	  	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Donderdag	  	  

marktdag	  in	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Le	  Lavandou	  
Een	  prachtige	  omgeving	  met	  zon,	  lavendel	  en	  cicaden,	  de	  wereldberoemde	  Le	  Lavandou	  ligt	  aan	  de	  
voet	  van	  het	  Massif	  des	  Maures	  in	  de	  Var	  departement.	  	  
In	  Lavandou	  is	  een	  Provençaalse	  markt	  op	  donderdagochtend.	  

	  

Le	  Lavandou	  is	  een	  traditioneel	  dorp	  gelegen	  
tussen	  Toulon	  en	  St.	  Tropez.	  Verspreid	  over	  
meer	  dan	  12	  km	  heeft	  de	  stad	  12	  zandstranden	  
van	  groot	  tot	  kleine	  baaien.	  De	  stranden	  hebben	  
een	  variatie	  van	  kleuren.	  

	  

	  
Er	  is	  in	  maart	  het	  feest	  van	  de	  Zon	  en	  Bloemen.	  	  

Op	  24	  juni	  is	  het	  feest	  van	  St.	  John,	  een	  traditioneel	  feest	  met	  grote	  branden	  en	  een	  fakkeltocht	  met	  
dans.	  Het	  zomerzonnewendefeest.	  

	  

	   	  
	   	  
	  

	  

	  

	  

Donderdag	  ,	  Zondag	  



En	  woensdagavond	  

marktdag	  in	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  St.	  Raphaël	  
	  
In	  de	  smalle	  straatjes	  van	  het	  oude	  centrum	  van	  St.	  Raphaël	  	  is	  veel	  te	  ontdekken.	  Elke	  dag	  wordt	  er	  
een	  typische	  Provençaalse	  bloemen-‐	  en	  groentemarkt	  gehouden.	  Op	  donderdag	  ochtend	  is	  er	  markt.	  
Op	  zondagochtend	  een	  biologische	  markt	  en	  een	  nachtmarkt	  op	  woensdagavond	  in	  juli/augustus	  en	  
september	  bij	  het	  Stadhuis.	  	  

	  

Ieder	  seizoen	  heeft	  ook	  zijn	  eigen	  traditionele	  festivals	  zoals	  bijvoorbeeld	  de	  Mimosa	  week	  en	  de	  Jazz	  
festivals.	  Het	  “Quartier	  de	  la	  Marine”	  was	  oorspronkelijk	  een	  vissershaven	  en	  werd	  een	  geliefde	  
vakantiebestemming	  toen	  er	  een	  Casino	  en	  vele	  schitterende	  vakantievilla’s	  werden	  gebouwd.	  
Tegenwoordig	  is	  hier	  het	  stadscentrum	  van	  Saint-‐Raphaël	  waar	  alle	  activiteiten	  plaatsvinden	  en	  een	  
keur	  aan	  winkels	  van	  alle	  bekende	  merken	  te	  vinden	  is.	  Slechts	  een	  paar	  honderd	  meter	  uit	  het	  
centrum	  en	  makkelijk	  te	  voet	  te	  bereiken	  is	  de	  haven	  Santa	  Lucia,	  de	  derde	  grootste	  jachthaven	  van	  
de	  Côte	  d'Azur.	  Over	  de	  twee	  kilometer	  lange	  kade	  met	  winkeltjes	  en	  restaurants	  met	  uitzicht	  op	  de	  
luxe	  boten	  is	  het	  heerlijk	  wandelen.	  De	  sportievere	  wandelaar	  moet	  zeker	  het	  schitterende	  
wandelpad	  langs	  de	  kust	  gaan	  lopen.	  Deze	  goed	  gemarkeerde	  wandelroute	  van	  8,5	  kilometer	  begint	  
in	  de	  haven	  van	  Santa	  Lucia.	  In	  ongeveer	  2,5	  uur	  eindigt	  de	  tocht	  bij	  de	  vuurtoren	  van	  Baumette.	  
Hiervandaan	  kan	  de	  terugtocht	  met	  de	  bus	  (nummer	  8)	  of	  de	  trein	  gemaakt	  worden.	  



	  

	  

Saint-‐Raphaël	  heeft	  vele	  brede	  zandstranden	  waar	  strandbedden	  en	  parasols	  te	  huur	  zijn.	  De	  kustlijn	  
van	  Saint-‐Raphaël	  is	  maar	  liefst	  36	  kilometer	  lang	  en	  heeft	  meer	  dan	  30	  verschillende	  stranden:	  
zandstranden,	  kiezels,	  kreekjes	  en	  inhammen.	  In	  Saint-‐Raphaël	  is	  duiken	  een	  veel	  beoefende	  sport:	  
op	  meerdere	  locaties	  kan	  zelfs	  naar	  wrakken	  gedoken	  worden.	  Andere	  populaire	  watersporten	  zijn	  
waterskiën,	  wakeboarden,	  zeilen,	  zeekajakken	  en	  sportvissen.	  	  

	  

	  
Wanneer	  u	  de	  vakantie	  doorbrengt	  op	  een	  vakantiepark	  of	  camping	  in	  de	  buurt	  van	  Saint-‐Raphaël	  zal	  
het	  waarschijnlijk	  niet	  bij	  één	  bezoekje	  blijven	  aan	  dit	  charmante	  plaatsje.	  Naast	  alle	  moderne	  
voorzieningen	  zoals	  de	  promenade,	  goede	  restaurants	  en	  fijne	  stranden	  is	  er	  bijzonder	  veel	  
natuurschoon	  in	  de	  omgeving.	  	  



	  	  

Het	  beschermde	  natuurgebied	  Massif	  de	  l’Estérel	  biedt	  vele	  mogelijkheden	  om	  te	  wandelen,	  
paardrijden,	  klimmen	  en	  mountainbiken.	  Vanuit	  Saint-‐Raphaël	  worden	  ook	  excursies	  naar	  Estérel	  
georganiseerd.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Donderdag	  	  

marktdag	  in	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Plan	  de	  la	  Tour	  



Dit	  authentieke	  dorpje	  Plan	  de	  la	  Tour	  in	  het	  hartje	  van	  het	  Mauresmassief	  is	  het	  een	  plek	  van	  
kalmte	  en	  rust	  in	  een	  groene	  omgeving.	  Het	  dorpje	  met	  zijn	  straatjes	  vol	  mooie	  huizen	  heeft	  zijn	  
tradities	  en	  talrijke	  activiteiten	  behouden.	  Deze	  zorgen	  ervoor	  dat	  er	  een	  klimaat	  heerst	  van	  welzijn,	  
typerend	  de	  Provence.	  Beroemd	  zijn	  de	  wijngaard	  en	  de	  prachtige	  uitzichten	  op	  zee.	  U	  kunt	  het	  hele	  
jaar	  door	  de	  sfeer	  proeven	  van	  een	  echt	  kleurrijk	  Provençaals	  dorpje	  met	  zijn	  wekelijkse	  markt	  op	  
donderdag	  en	  schaduwrijke	  pleintjes.	  In	  dit	  land	  van	  de	  eeuwige	  vakantie	  bedekken	  wijngaarden,	  die	  
vaak	  bekroonde	  wijnen	  produceren,	  nog	  het	  belangrijkste	  deel	  van	  het	  dorp.	  De	  markt	  is	  op	  
donderdagochtend.	  

	  

	  

	  

	  

Donderdag	  	  

marktdag	  in	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Les	  Arcs	  



Tussen	  bergen	  en	  zee,	  te	  midden	  van	  wijn-‐	  en	  olijfgaarden	  
bevindt	  zich	  Les	  Arcs-‐sur-‐	  Argens,	  een	  typisch	  Provençaals	  
dorp.	  Hier	  kunt	  u	  genieten	  van	  lange	  wandelingen	  door	  de	  
schitterende	  natuur,	  heerlijke	  wijnen	  en	  uiteraard	  de	  vele	  
mooie	  stranden	  aan	  de	  Middellandse	  Zee.	  	  

Een	  must	  is	  de	  lokale	  wekelijkse	  markt	  in	  Les	  Arcs	  .	  

Les	  Arcs	  sur	  Argens	  is	  een	  middeleeuws	  plaatsje	  met	  een	  gezellige	  oude	  kern.	  Het	  is	  zeer	  de	  moeite	  
waard	  om	  een	  wandelroute	  op	  te	  vragen	  bij	  het	  Office	  du	  Tourisme	  en	  dan	  onder	  de	  Porte	  de	  
l’Horloge,	  via	  de	  steile	  steegjes	  met	  oude	  dorpshuizen	  naar	  boven	  te	  lopen.	  Daar	  wacht	  u	  eveneens	  
een	  schitterend	  vergezicht	  op	  de	  omliggende	  wijngaarden,	  het	  Maures-‐gebergte,	  of	  -‐op	  een	  mooie	  
avond-‐	  de	  prachtige	  zonsondergang	  rond	  het	  rode	  rotsgebergte	  van	  Roquebrune-‐sur-‐Argens.	  
Wijnliefhebbers	  kunnen	  er	  ook	  hun	  hart	  ophalen,	  want	  Les	  Arcs	  staat	  bekend	  om	  haar	  goede	  
Provençaalse	  wijnen.	  Breng	  rustig	  een	  bezoek	  aan	  Château	  Sainte	  Roseline	  met	  haar	  beroemde	  
Chapelle.	  Bent	  u	  een	  wijnliefhebber?	  Dan	  zit	  u	  hier	  goed.	  Les	  Arcs-‐sur-‐Argens	  staat	  bekend	  om	  haar	  
goede	  Provençaalse	  wijnen	  en	  heeft	  ook	  als	  enige	  dorp	  in	  de	  Provence	  een	  "maison	  du	  vin"	  waar	  u	  
750	  verschillende	  wijnen	  van	  de	  Provence	  vindt!	  

	  

Vrijdag	  	  

marktdag	  in	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sainte-‐Maxime	  

Iets	  minder	  mondain	  dan	  Saint-‐Tropez	  aan	  de	  overkant	  van	  de	  baai,	  is	  Sainte-‐Maxime	  de	  ideale	  
bestemming	  voor	  een	  familievakantie	  in	  Frankrijk.	  Beschut	  gelegen	  aan	  de	  prachtige	  Mediterrane	  
kust	  biedt	  Sainte-‐Maxime	  genoeg	  vertier	  voor	  het	  hele	  gezin.	  	  



Er	  zijn	  kleding-‐,	  groente-‐	  en	  fruit-‐,	  vis-‐,	  bloemen-‐	  en	  kunstmarkten	  in	  Sainte	  Maxime.	  

In	  Sainte	  Maxime	  worden	  op	  diverse	  plaatsen	  en	  tijden	  markten	  gehouden,	  waaronder	  bijna	  
dagelijks	  een	  groente-‐	  en	  fruitmarkt	  in	  het	  centrum	  en	  bijna	  dagelijks	  een	  groente-‐,	  fruit-‐,	  vis-‐	  en	  
bloemenmarkt	  op	  Rue	  Fernand	  Bessy.	  

In	  Sainte-‐Maxime	  worden	  het	  hele	  jaar	  door	  leuke	  evenementen	  georganiseerd	  zoals	  gratis	  
concerten	  en	  shows	  in	  het	  Théâtre	  de	  la	  Mer,	  feesten	  ter	  ere	  van	  de	  beschermheilige	  van	  de	  stad,	  
een	  kunstfestival	  in	  oktober	  en	  een	  kerstmarkt	  in	  december.	  Voor	  de	  sportievelingen	  zijn	  er	  in	  de	  
omgeving	  van	  Sainte-‐Maxime	  meer	  dan	  voldoende	  mogelijkheden	  om	  sporten	  te	  beoefenen:	  tennis,	  
mountainbiken,	  paardrijden	  en	  natuurlijk	  watersporten	  als	  jet	  ski,	  waterskiën	  en	  duiken.	  

	  In	  de	  heuvels	  nabij	  Sainte-‐Maxime	  bevindt	  zich	  een	  18-‐holes	  golfbaan	  met	  schitterend	  uitzicht	  over	  
de	  Middellandse	  Zee.	  Ook	  de	  kinderen	  zullen	  zich	  prima	  vermaken	  in	  de	  diverse	  speeltuinen	  en	  
themaparken.	  	  



	  	  

De	  stranden	  van	  Sainte-‐Maxime	  zijn	  zeer	  populair	  vanwege	  de	  ideale	  ligging:	  gericht	  op	  het	  zuiden	  en	  
beschermd	  tegen	  de	  wind	  door	  de	  bergen.	  Zelfs	  de	  meest	  verwende	  strandliefhebber	  zal	  genieten	  
van	  de	  stranden	  in	  de	  stad	  zelf	  en	  in	  de	  omgeving.	  De	  beste	  stranden	  zijn	  te	  vinden	  ten	  westen	  van	  
Saint-‐Maxime,	  in	  het	  bijzonder	  bij	  La	  Nartelle.	  Na	  een	  heerlijk	  dagje	  zon,	  zee	  en	  strand	  is	  het	  goed	  
toeven	  in	  het	  levendige	  centrum	  van	  Sainte-‐Maxime.	  De	  Promenade	  Simon	  Lorière	  biedt	  een	  
prachtig	  uitzicht	  op	  Saint-‐Tropez	  en	  in	  het	  voetgangersdeel	  van	  de	  stad	  kunt	  u	  heerlijk	  rustig	  
slenteren	  langs	  winkeltjes,	  restaurants	  en	  terrassen.	  Bij	  de	  oude	  stad	  staat	  de	  karakteristieke	  toren,	  
La	  Tour	  Carrée,	  die	  in	  de	  16e	  eeuw	  gebouwd	  is	  door	  monniken	  om	  de	  stad	  te	  beschermen	  tegen	  
vijandige	  invallen.	  De	  toren	  is	  tegenwoordig	  een	  museum. 	  



	  

 

	  

 

Vrijdag	  	  

marktdag	  in	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Roquebrune	  

Niet	  ver	  van	  de	  kustplaats	  Fréjus,	  10	  kilometer	  landinwaarts,	  ligt	  het	  Middeleeuwse	  dorpje	  
Roquebrune	  sur	  Argens.	  De	  plaats	  ontleent	  haar	  naam	  aan	  de	  rode	  rotsen	  van	  de	  Rocher	  de	  
Roquebrune.	  

 

Het	  historische	  centrum	  met	  vele	  steegjes	  en	  trappetjes	  is	  bijna	  geheel	  autovrij.	  Aan	  de	  rand	  van	  het	  
dorp	  is	  een	  ruim	  parkeerterrein	  waar	  kosteloos	  geparkeerd	  kan	  worden.	  In	  het	  centrum	  zijn	  leuke	  
souvenirwinkeltjes,	  terrasjes	  en	  restaurants.	  De	  Rue	  de	  l’Hotel	  de	  Ville	  is	  de	  hoofdstraat	  waaraan	  de	  
Moorse	  galerijen	  zich	  bevinden.	  De	  beste	  winkelstraat	  is	  de	  Rue	  de	  Grande	  André	  Cabasse.	  Ondanks	  
de	  aanwas	  van	  vakantiehuizen	  in	  de	  omgeving	  en	  de	  modernisering	  heeft	  Roquebrune	  sur	  Argens	  
haar	  oorspronkelijke	  charme	  weten	  te	  bewaren.	  In	  de	  omgeving	  van	  Roquebrune	  sur	  Argens	  zijn	  



mooie	  wandelingen	  te	  maken	  door	  de	  uitgestrekte	  wijnvelden,	  langs	  de	  rivier	  de	  Argens	  of	  naar	  het	  
meer	  Lac	  d’Arena.	  Bij	  dit	  meer	  zijn	  ook	  strandjes	  waar	  	  waterfietsen	  te	  huur	  zijn.	  	  

Iedere	  vrijdag	  is	  er	  een	  gezellige	  markt	  in	  Roquebrune.  

	  

  

 

 

	  

Zaterdag	  	  

marktdag	  in	  :	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  Draguignan	  

De	  naam	  Draguignan	  komt	  volgens	  de	  overleveringen	  van	  ‘dragon’,	  draak.	  Het	  verhaal	  gaat	  dat	  er	  
een	  draak	  huisde	  in	  het	  ‘Quartier	  de	  Saint-‐Hermentaire’	  die	  door	  een	  overstroming	  verjaagd	  was	  uit	  
de	  ‘Gorges	  de	  la	  Nartuby’.	  	  

In	  Draguignan	  vindt	  u	  twee	  mooie	  musea.	  Het	  Musée	  Municipal	  is	  gehuisvest	  in	  een	  17e	  eeuws	  
klooster	  dat	  werd	  gebruikt	  als	  zomerverblijf	  voor	  de	  bisschop	  van	  Fréjus.	  Er	  is	  een	  collectie	  van	  
antiek,	  keramiek	  en	  lokale,	  archeologische	  vondsten.	  Daarnaast	  hangen	  er	  schilderijen	  van	  
Rembrandt	  en	  Renoir	  en	  is	  er	  een	  sculptuur	  van	  Camille	  Claudel	  te	  bewonderen.	  In	  de	  bibliotheek	  
vindt	  u	  een	  15e	  eeuwse	  Latijnse	  bijbel	  en	  een	  zeldzaam	  14e	  eeuws	  manuscript	  van	  de	  Roman	  de	  la	  
Rose.	  Het	  andere	  museum	  is	  het	  Musée	  des	  Traditions	  Provencales.	  Hier	  wordt	  de	  geschiedenis	  van	  
de	  regio	  tentoongesteld	  en	  de	  zijdeproductie,	  wijn-‐	  en	  olijvenproductie	  getoond.	  

Draguignan	  wordt	  de	  laatste	  jaren	  steeds	  meer	  gezien	  als	  een	  gezellige	  plaats	  met	  veel	  culturele	  
activiteiten	  en	  de	  stad	  is	  rijk	  aan	  historie.	  U	  ontdekt	  er	  beroemde,	  oude,	  scheve	  huizen	  en	  fraai	  
bewerkte	  portalen.	  Op	  de	  Place	  du	  Marché	  vindt	  u	  fraaie	  platanen,	  fonteinen	  en	  terrasjes.	  Iedere	  
woensdag-‐	  en	  zaterdagochtend	  is	  er	  een	  markt,	  die	  zeker	  het	  bezoeken	  waard	  is.	  

	  

 

 

 

 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

Zaterdag	  	  

marktdag	  in	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Carcès	  

Carcès	  is	  een	  dorpje	  met	  een	  echt	  middeleeuws	  karakter	  en	  een	  absolute	  aanrader	  voor	  wie	  van	  wijn	  
en	  olijven	  houdt.	  Geniet	  van	  heerlijke	  wijnen	  en	  maak	  wandelingen	  door	  de	  prachtige	  natuur	  rond	  
het	  Lac	  de	  Carcès. 	  

Zaterdag	  ochtend	  markt	  is	  een	  echte	  
gebeurtenis	  in	  Carcès.	  De	  markt	  vult	  
verschillende	  straten	  in	  het	  centrale	  deel	  van	  
de	  stad,	  en	  er	  is	  een	  grote	  variatie	  in	  de	  
soorten	  kraampjes,	  	  kleding,	  manden,	  
gekookt	  voedsel,	  Provençaalse	  en	  lokale	  
specialiteiten,	  olijf-‐houten	  voorwerpen,	  fruit,	  
groenten	  en	  ga	  zo	  maar	  door.	  

Het	  dorpje	  is	  gelegen	  op	  115	  meter	  hoogte	  
in	  het	  dal	  van	  de	  rivier	  de	  Argens.	  Het	  heeft	  
slechts	  een	  paar	  duizend	  inwoners	  en	  de	  

huizen	  zijn	  gebouwd	  binnen	  de	  restanten	  van	  het	  voormalige	  kasteel	  van	  de	  Koninklijke	  familie.	  De	  
kerk	  Sainte	  Marguerite	  dateert	  uit	  de	  elfde	  eeuw.	  Van	  1573	  tot	  1844	  is	  de	  kerk	  meerdere	  keren	  
verbouwd	  en	  vergroot.	  De	  oudste	  klok	  dateert	  van	  1573.	  

	  

Carcès	  ligt	  in	  een	  groene	  
omgeving	  met	  uitgestrekte	  
bossen,	  te	  midden	  van	  een	  
gebied	  van	  wijn-‐	  en	  olijfgaarden.	  
Deze	  omgeving	  leent	  zich	  
uitstekend	  voor	  het	  maken	  van	  
heerlijke	  wandelingen.	  Het	  
proeven	  van	  een	  van	  de	  



streekwijnen	  is	  ook	  zeker	  een	  aanrader.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Zondag	  en	  Donderdag	  

marktdag	  in	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Le	  Muy	  

In	  Le	  Muy	  is	  een	  van	  de	  beste	  outdoor	  markten	  van	  de	  Var.	  	  Het	  is	  levendig	  en	  kleurrijk	  en	  is	  elke	  
donderdag	  en	  zondag	  ochtend	  te	  bezoeken.	  	  

	  

Le	  Muy	  ligt	  in	  de	  vlakte	  van	  Argens	  tussen	  de	  bergketens	  van	  de	  Maures	  en	  Esterel.	  Het	  	  is	  een	  
gezellig	  dorp	  omringd	  door	  mediterrane	  bossen	  en	  wijngaarden.	  	  



 	  

Drie	  
rivieren	  
en	  
diverse	  
vijvers	  
stromen	  
door	  het	  
gebied,	  
waardoor	  

het	  een	  ideale	  plek	  is	  om	  te	  vissen	  en	  te	  kanoën.	  Op	  de	  
overweldigende	  cliffs	  	  is	  bergbeklimmen	  een	  
mogelijkheid.	  

	  
	  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=/search%3Fq%3DLa%2B
Muy%26biw%3D1338%26bih%3D627&rurl=translate.google.nl&sl=en&u=http://www.provenceweb.
fr/e/var/muy/muy.htm&usg=ALkJrhjnhZIf8f_-‐bq9u4HgjthkvzsAGiAZondag	  

marktdag	  in	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  Croix	  Valmer	  
Zondagochtend	  is	  er	  markt	  in	  La	  Croix	  Valmer.	  	  

De	  buitenwijken	  met	  hun	  beboste	  heuvels,	  wijngaarden	  en	  stranden	  zijn	  prachtig.	  Vooral	  Plage	  de	  
Gigaro	  ligt	  in	  een	  idyllische	  omgeving.	  Dit	  strand	  ligt	  een	  beetje	  achteraf	  en	  wordt	  daardoor	  niet	  
bezocht	  door	  de	  grote	  massa.	  Het	  strand	  Plage	  du	  Débarquement,	  vanaf	  het	  centrum	  richting	  
Cavalaire,	  is	  een	  aanrader	  voor	  de	  lunch.	  

	  

	  
Bij	  het	  laatste	  strand	  herinnert	  een	  monument	  nog	  aan	  de	  landingen	  in	  de	  oorlog.	  La	  Croix-‐Valmer	  
vormt	  een	  vakantiebestemming	  aan	  een	  van	  de	  mooiste	  stukjes	  van	  de	  Côte	  d'Azur,	  weg	  van	  de	  
gekte	  maar	  dichtbij	  genoeg	  om	  daar	  af	  en	  toe	  heerlijk	  in	  te	  kunnen	  duiken.	  	  



	  

Zondag	  en	  Donderdag	  

marktdag	  in	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Collobieres	  

	  

Het	  dorp	  Collobrières	  is	  gelegen	  in	  de	  Var,	  in	  het	  hart	  van	  het	  Massif	  des	  Maures.	  Bekend	  om	  zijn	  
grote	  hoeveelheid	  kastanjebomen	  en	  producten.	  	  Collobrières	  is	  een	  gezellig	  dorp,	  ver	  van	  de	  drukte	  
van	  de	  kust.	  Er	  is	  markt	  op	  donderdag-‐	  en	  zondag	  morgen.	  

	  



De	  middeleeuwse	  	  stad	  Collobrières	  heeft	  een	  groot	  bouwkundig	  erfgoed	  De	  Saint-‐Pons	  kerk,	  en	  de	  
oude	  brug	  Chartreuse	  de	  la	  Verne	  uit	  de	  twaalfde	  eeuw.	  De	  naam	  van	  Collobrières	  is	  omdat	  de	  Real	  
Collobrier	  rivier,	  gelegen	  op	  het	  grondgebied	  van	  de	  gemeente,	  vol	  slangen	  en	  adders	  zat.	  De	  heren	  
van	  Pierrefeu	  bouwden	  een	  kasteel	  dat	  het	  dorp	  beschermde.	  	  De	  rivier	  rond	  het	  oude	  dorp	  was	  in	  
de	  periode	  van	  grote	  epidemieën	  de	  enige	  brug	  om	  de	  bewoners	  te	  beschermen.	  	  Collobrières	  is	  een	  
echt	  "Dorp	  met	  het	  karakter	  Var".	  Door	  zijn	  ligging	  in	  het	  hart	  van	  het	  bos	  van	  het	  Massif	  des	  Maures	  
,	  Collobrières	  biedt	  vele	  mogelijkheden	  te	  beginnen	  meteen	  wandeling	  	  rond	  het	  dorp.	  Bezoek	  de	  
Balcon	  des	  Maures,	  de	  Chartreuse	  de	  la	  Verne	  of	  de	  menhirs	  van	  Lambert.	  

	  

Collobrières	  is	  de	  hoofdstad	  van	  de	  kastanjes;	  kastanje	  room,	  geglazuurde	  kastanjes,	  kastanjemeel	  ...	  	  

	  

	  



 
 

 
 

 

Zondag	  	  

marktdag	  in	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vidauban	  

Het	  dorpje	  Vidauban	  ligt	  aan	  de	  rand	  va	  het	  Massif	  des	  Maures	  en	  heeft	  in	  totaal	  ongeveer	  10.000	  
inwoners.	  In	  het	  dorp	  vindt	  u	  een	  aantal	  bakkers,	  restaurants	  en	  supermarkten	  	  

Activiteiten	  in	  Vidauban	  

Er	  is	  een	  lokale	  markt	  in	  Vidauban	  op	  zondag,	  terwijl	  er	  een	  Provençaalse	  markt	  is	  in	  Lorgues	  (11	  km	  
afstand)	  op	  dinsdagochtend.	  In	  de	  buurt	  van	  Vidauban	  kan	  men	  prachtige	  fiets-‐	  en	  wandeltochten	  
maken.	  Er	  is	  een	  fietsverhuurbedrijf	  in	  het	  dorp.	  In	  het	  avonturenpark	  Provence	  Aventure	  kan	  men	  
kanoën	  op	  de	  rivier	  de	  Argens,	  er	  zijn	  maneges	  in	  de	  buurt	  en	  de	  golfcourse	  van	  St.	  Endreol	  ligt	  op	  
zo'n	  17	  km	  afstand.	  De	  dichtstbijzijnde	  kustplaats	  is	  Sainte	  Maxime	  (25	  km),	  de	  Gorges	  du	  Verdon	  
("de	  Franse	  Grand	  Canyon")	  en	  het	  Lac	  Sainte	  Croix	  liggen	  op	  65	  km	  afstand.	  De	  beroemd	  abdij	  van	  
Le	  thoronet	  ligt	  op	  17	  km	  afstand.	  	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
  
 

 

 

Markten	  

	  

Hieronder	  vindt	  U	  een	  opsomming	  van	  de	  marktdagen	  in	  de	  omgeving:	  

Cavalaire	  :	  woensdag	  van	  08.00	  tot	  14.00	  uur	  

Cogolin	  :	  woensdag	  en	  zaterdag	  van	  07.00	  tot	  13.00	  uur	  

Collobrières	  :	  zondag-‐	  en	  donderdagochtend	  (alleen	  's	  zomers)	  

Gassin	  :	  woensdag,	  donderdag	  en	  zondag	  van	  08.00	  tot	  12.00	  uur	  

Grimaud	  :	  donderdagochtend;	  zondagochtend	  een	  erg	  leuke	  antiekmarkt	  (iets	  buiten	  Grimaud)	  

La	  Londe	  les	  Maures:	  zondag	  

La	  Croix	  Valmer	  :	  zondagochtend	  

La	  Garde	  Freinet	  :	  zondag	  en	  woensdag	  van	  08.00	  tot	  12.00	  uur	  

Les	  Issambres	  :	  maandagochtend	  

Plan	  de	  la	  Tour	  :	  donderdagochtend	  

Port	  Grimaud	  :	  zondagochtend	  

Ramatuelle	  :	  donderdag-‐	  en	  zondagochtend	  

Roquebrune	  :	  vrijdagochtend	  

Sainte	  Maxime	  :	  maandag,	  donderdag	  en	  vrijdag	  

Saint	  Tropez	  :	  zaterdag	  en	  dinsdag	  

	  	  

Wij	  adviseren	  U	  om	  Uw	  bezoek	  aan	  een	  markt	  het	  liefst	  vroeg	  te	  doen	  wanneer	  het	  nog	  niet	  te	  
druk	  is.	  

  



 
 

Marchés	  aux	  Puces	  en	  Brocantes	  

	  

De	  gezellige	  antiek-‐	  en	  rommelmarkten	  worden	  hier	  gehouden:	  

Sainte	  Maxime:	  woensdag	  gehele	  dag	  (tot	  18.00	  uur)	  aan	  de	  Promenade	  Simon	  Lorière	  

Cavalaire:	  elke	  2e	  en	  4e	  zaterdag	  van	  de	  maand	  op	  Zac	  du	  Fenouillet	  

Roquebrune	  sur	  Argens:	  elke	  2e	  zondag	  van	  de	  maand	  in	  het	  Quartier	  des	  Castagniers	  

Cogolin:	  elke	  woensdagochtend	  op	  de	  parking	  bij	  Leclerc	  

Grimaud:	  elke	  zondagochtend	  bij	  de	  Jas	  des	  Roberts	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

VVV	  van	  La	  Garde-‐Freinet	  	  

Genesteld in het hart van het Massif 
des Maures heeft La Garde Freinet, 
een oud Provençaals plaatsje, haar 
eigen karakter weten te behouden. 
Het is bereikbaar via pittoreske 
wegen, die zich door een schitterende 
ongerepte natuur slingeren, bossen 
met verschillende boomsoorten, 
afgewisseld met typisch mediterrane 
begroeiing.	   	  

	  



	  

	  

Het heeft haar naam ”Garde”: 
bewaker te danken aan haar plekje 
als uitkijkpost boven op de heuvel. 
Hier komt de naam La Garde Freinet 
vandaan en de naam van de 
inwoners: de “Fraxinois”, meestal 
”Gardois“ genoemd, van het 
Provençaalse woord “Gardiòu”. 

Niemand, die deze weg neemt om 
naar het schiereiland van St Tropez te 
gaan kan onberoerd blijven bij de 
schoonheid van dit landschap : 
ongerepte steile hellingen in het 
noorden en zacht glooiende, met 
kastanjes en wijngaarden begroeide 
in het zuiden. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Plan du village	  



 

	  

	  	  



Het	  Dorp	  

Eerst een stukje geschiedenis: 
Vanaf het eind van de 13e eeuw verlaat de 
bevolking beetje bij beetje de hoog gelegen 
plek van het Fort Freinet, waar zich eind 
12e eeuw verschillende woongebieden 
gevormd hadden, om zich te vestigen op 
de meer glooiende hellingen van de 
bergpas van La Garde.  

Deze afdaling naar een lager gelegen 
woongebied was een bekend verschijnsel in 
de Provence en men sprak van toen af aan 
niet meer van het kasteel van La Garde, 
maar van het nieuwe marktstadje van la 
“Garde du Freinet”, dat zich begon te 
ontwikkelen bij de wijk Saint-Joseph en 
tijdens de eerste ontwikkelingsfase zich 
uitbreidde in de richting van de huidige 
place du marché. Marché.  

	  

	  

In de 19e eeuw kent het dorp een nieuwe 
bloei: een snelle en aanzienlijke groei, die 
samenhangt met de snel opkomende kurk 
industrie. In 1872 telt het dorp 660 
kurkfabrikanten op een bevolking van 2687 
inwoners. 	  

De nieuwe wijken Aires en Place Neuve zijn 
de getuigen van het gouden tijdperk van la 
Garde -Freinet. 

Samen met de bochtige straatjes, geven ze 
het oude dorp de nu nog steeds bestaande 
aanblik. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



  

Permanente Expositie  

Het dagelijkse leven van de inwoners 
van La Garde-Freinet van de 
prehistorie tot de middeleeuwen.  

• maquette van het Fort Freinet 
(eind XIIe-XVIe eeuw) 

• Archaeologische vondsten 
(aardewerk, werktuigen) 
afkomstig uit opgravingen van 
het Fort Freinet 

 

Tijdelijke Exposities  

The museum biedt verschillende 
tijdelijke exposities in het jaar aan, 
over het erfgoed van de Massif des 
Maures. Voorbeelden: Het kweken 
van zijderupsen, Ceramiek en De 
kastanjebomen in de Massif des 
Maures. 

CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE 
Animateur: Laurent BOUDINOT 
Tel: +33 (0)4 94 43 08 57 
Fax: +33 (0)4 94 43 08 69  

Openingstijden: 
Dinsdag tot zaterdag: 10h - 12h30 en 15h - 18h  

Doen!  

Gratis of met rondleiding 
Vanaf 1 januari 2007 is een 

bezoek aan het 
Conservatoire gratis. 

Rondleidingen 
Wandeling door het 

kurkeiken bos. Op afspraak 
van dinsdag tot zondag. 

Inlichtingen bij het 
Conservatoire du Patrimoine.  

	  

	  

	  

	  



Het Fort Freinet kijkt hoog uit boven 
het huidige dorp en de enige 
toegangsweg, die het dal van de Argens 
verbindt met de Golf van St.Tropez. Het 
biedt een uitzonderlijk uitzicht op de 
uitlopers van Alpen, de Middellandsezee 
en de bossen van de Maures.  

 

Archeologische opgravingen gedurende 
10 jaar hebben de overblijfselen 
blootgelegd van een versterkt 
middeleeuws dorp(eind 12e- eind 16e 
eeuw). 	  

Je kunt er komen via een pad, waarop 
sommige plekken in de rots een trap 
gemaakt is. 

Vernuftig, soms duizelingwekkend, loopt 
het langs de berghelling tot aan de 
toegang tot het dorp,waar men de resten 
kan zien van een dertigtal woningen in 
het schist uitgehakt. 

 

De omstandigheden waaronder het Fort Freinet werd verwoest zijn bekend, 
maar de oorsprong, de hernieuwde discussie ten aanzien van de sarrasijnse 
bezetting, evenals de functie van sommige behuizingen roepen nog vragen op 
over deze plek, die nog altijd niet al zijn geheimen heeft prijsgegeven.	  

Download de 
wandelgids naar 
Fort Freinet 
 	  

  
	  

 

	  

	  



Vrije	  Tijd...	  

La Garde-Freinet is de plek bij uitstek om 
tochten te maken en het biedt een 
uitzonderlijke keuze aan uitstapjes voor 
natuurliefhebbers, over bewegwijzerde paden 
naar poëtische plekjes.   

Voor wandel- en fietstochten of uitstapjes 
per paard kunt u  bij het Office de Tourisme 
(VVV) terecht. 

 
 

Ontspanning  

• Talrijke feestelijke en artisitieke 
festiviteiten 

• Bibliotheek 
• Kunstenaars ateliers  

 

Plaatselijke festivals  

• Voorjaar: Fête de l'Europe – 
Bravade - Fête de la 
Transhumance … 

• Zomer : Village Festival (1ste 
week in augustus) –
Rommelmarkt  - Festival van 
Hameau de La Mourre en 
liefdadigheidsfeest van de 
parochie – Pelgrimstocht naar 
Notre-Dame de Miremer… 

• Herfst : Kastanje festival en van 
de nieuwe wijn - Week van de 
smaak - Dag van het erfgoed 
(Patrimoine)… 

•  Winter : Foire aux Santons – 
Kerstversiering en verlichting – 
Provencaalse avondwake 



Sport 

• Gemeentelijk zwembad: geopend 
juni, juli en augustus   

• Speelplein voor jonge kinderen 
• Jeu de boules terrein…. 

Zeker doen:  

• Wandeling door het dorp, de kerk, de 
wasbekkens, de fonteinen, de 
dorsplaats 

• De kapellen: St Clément, Notre Dame 
de Miremer, La Mourre. 

• Panoramisch uitzicht op de baai van 
Saint Tropez en op de Voor-Alpen 

• Het Kruis, de Witte Rotsen, de 
gehuchtjes 

• Het Fort Freinet, de Romeinse Brug 
 

	  

© Copyright 2001-2010 Office de Tourisme de La Garde-Freinet	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



La	  Garde	  Freinet	  	  

Artsen:	  Dr.	  Luc	  VENTO	  	  	  

60	  Rue	  Long	  	  	  
+33	  4	  94	  43	  60	  28	  
09:00-‐12:00	  maandag	  tot	  zaterdag	  

van	  16u	  tot	  19u	  maandag,	  woensdag	  en	  donderdag	  
Dr.	  Philippe	  BILLAUT	  
+33	  4	  94	  43	  20	  18	  
	  

Apotheek:	  Mr	  J	  en	  Escano	  -‐	  Old	  Place	  
+33	  4	  94	  43	  60	  02	  
	  

Tandarts:	  Mevr.	  Christelle	  Godemet	  -‐	  3	  Bd	  de	  l'	  Esplanade	  
+33	  4	  94	  43	  67	  76	  
	  

NOOD	  TAXI	  :	  Taxi	  Guegan	  +33	  4	  94	  43	  66	  40	  	  

 

Grimaud	  

Arts:	  Dr.	  Billaut	  Philippe	  	  

+33	  4	  94	  43	  20	  18	  

Tandarts:	  Jarand	  Francois	  Yves	  

+33	  4	  94	  43	  31	  71	  

16	  Boulevard	  Micocouliers	  

	  

Arts:	  Moutle	  Christian	  

+33	  4	  94	  43	  28	  88	  

26	  Route	  departementale	  558	  

	  

 
 

 



 

Ziekenhuis Gassin: Route D 559  

Rond Point du General Diego Brosset 83580 - Gassin 
+33 4 98 12 50 00  
 

 
Gemeentelijke politie  17 of +33 4 94 54 20 44, +33 4 98 12 68 80 
Gendarmerie Grimaud 
  
Brandweer 18 of 112 of 04 94 55 22 33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  



Luna	  Park	  en	  Aqualand	  parc	  Fréjus	  
LunaPark	  Fréjus	  is	  een	  blijvende	  kermis	  in	  Fréjus,	  die	  alleen	  s'avonds	  open	  is.	  Aqualand	  is	  een	  
zwembad	  met	  enorm	  veel	  glijbanen.	  Lunpark	  Fréjus	  deelt	  zijn	  parkeerplaats	  met	  het	  naast	  
gelegen	  Aqualand	  Fréjus.	  Het	  Lunapark	  is	  namelijk	  gesloten	  op	  het	  moment	  dat	  Aqualand	  
open	  is	  en	  Aqualand	  is	  gesloten	  op	  het	  moment	  dat	  Lunapark	  open	  is.	  	  

	  

	  

Aqualand	  -‐	  Sainte	  Maxime	  
Niet	  dat	  er	  niet	  genoeg	  water	  is	  aan	  de	  kust	  van	  de	  
Midellandse	  Zee,	  maar	  toch	  willen	  uw	  kinderen	  wellicht	  
eens	  een	  keer	  naar	  een	  waterpark.	  Nu	  dat	  kan.	  In	  de	  
regio	  is	  er	  Aqualand	  aan	  de	  rand	  van	  Sainte	  Maxime.	  Hier	  
kan	  je	  met	  met	  een	  opblaasband	  de	  Rapid	  af,	  of	  met	  8	  
man	  naast	  elkaar	  evenzovele	  Crazy	  Race	  glijbanen	  af.	  De	  
naam	  Kamikaze	  behoeft	  verder	  geen	  toelichting	  en	  ook	  
Twister	  laat	  weing	  te	  raden	  over.	  En	  als	  U	  dan	  nog	  meer	  
wilt,	  kunt	  U	  zich	  nog	  wanen	  in	  een	  soort	  van	  draaikolk,	  in	  
de	  Extreme	  Bowl.	  Maar	  ook	  kunt	  U	  in	  het	  zwembad	  
gewoon	  baantjes	  trekken.	  Pas	  wel	  op,	  om	  de	  paar	  
minuten	  wordt	  een	  reuzegolf	  teweeg	  gebracht.	  Ook	  aan	  
de	  kleintjes	  is	  gedacht,	  in	  het	  Mini	  Park,	  waar	  ze	  in	  
ondiep	  water	  kunnen	  spelen	  en	  glijden.	  

	  

	  



Marineland	  -‐	  Antibes	  
Wat	  verder	  weg	  van	  de	  Golf	  de	  Saint	  Tropez	  ligt	  het	  grote	  Marineland,	  in	  Antibes.	  Hier	  heeft	  men	  van	  
alles,	  variërend	  van	  een	  dolfinarium,	  waar	  dolfijnen,	  orka's	  en	  ander	  dieren	  spectaculaire	  shows	  
brengen	  tot	  een	  Wild	  West	  park	  (La	  Petite	  Ferme	  du	  Far	  West)	  en	  een	  waterpark.	  En	  niet	  te	  vergeten	  
Le	  Musée	  de	  la	  Marine	  en	  Le	  Musée	  du	  Débarquement	  dat	  gewijd	  is	  aan	  de	  landing	  van	  de	  geallieerde	  
troepen	  op	  de	  Franse	  zuidkust	  aan	  het	  eind	  van	  de	  Tweede	  wereldoorlog.	  En	  o	  ja,	  er	  is	  ook	  nog	  een	  
vogelpark	  en	  een	  midgetgolfpark.	  Dus	  wees	  voorbereid	  op	  een	  lange	  dag.	  U	  kunt	  Marineland	  en	  de	  
bijbehorende	  parken	  bereiken	  onder	  telefoonnummer	  0493-‐334949.	  

 
	  

Parc	  Zoologique	  -‐	  Fréjus	  
	  Op	  een	  terrein	  van	  20	  hectare	  kunt	  U	  
te	  voet	  of	  vanuit	  de	  auto	  130	  
verschillende	  diersoorten	  van	  de	  
allerkleinst	  tot	  de	  allergrootste	  
(Aziatische	  olifant)	  uit	  de	  hele	  wereld	  
bekijken	  en	  bewonderen	  in	  het	  Parc	  
Zoologique.	  Adres	  Zone	  du	  Capitou	  te	  
Fréjus,	  vlakbij	  tolwegstation	  Fréjus	  
Ouest,	  afslag	  nr.	  38.	  

	  

	  



Village	  des	  Tortues	  -‐	  Gonfaron	  
Komend	  vanaf	  La	  Garde	  Freinet	  en	  rijdend	  richting	  snelweg	  komt	  U,	  onderaan	  de	  heuvel	  waarop	  La	  
Garde	  Freinet	  ligt,	  een	  afslag	  naar	  links	  tegen	  die	  naar	  Gonfaron	  leidt.	  Vlak	  voor	  het	  bereiken	  van	  dat	  
plaatsje	  heeft	  u	  aan	  de	  linkerhand	  een	  schildpaddenpark.	  Hier	  verzorgt,	  bestudeert	  en	  geneest	  men	  
vele	  (meer	  dan	  1000)	  schildpadden.	  U	  kunt	  er	  met	  een	  beetje	  geluk	  vele	  daarvan	  zien,	  een	  beetje	  
afhankelijk	  van	  de	  temperatuur	  van	  het	  moment.	  Hoe	  warmer,	  des	  te	  meer	  verscholen.	  

 
	  

Stranden	  van	  het	  Presqu'île	  	  

de	  Saint	  Tropez	  
Een	  mooi	  woord	  "presqu'île",	  dat	  letterlijk	  hetzelfde	  betekent	  als	  het	  Nederlandse	  "schiereiland".	  Op	  
deze	  presqu'îl	  zijn	  enkele	  van	  de	  beroemdste	  stranden	  van	  Zuid-‐Frankrijk.	  We	  zullen	  er	  een	  paar	  
behandelen.	  

Bij	  Saint	  Tropez:	  

Leï	  Salins:	  rustig	  en	  toch	  maar	  enkele	  kilometers	  van	  Saint	  Tropez.	  Adres:	  Route	  des	  Salins,	  

Le	  Plage	  des	  Canoubiers:	  het	  strand	  vlakbij	  Saint	  Tropez,	  waarvandaan	  U	  het	  huis	  van	  de	  nog	  steeds	  tot	  
de	  verbeelding	  sprekende	  Brigitte	  Bardot	  kunt	  zien.	  

Plage	  de	  Bouillabaisse:	  bij	  de	  entree	  van	  het	  dorp	  Saint	  Tropez,	  fraai	  zicht	  op	  de	  baai	  van	  Saint	  Tropez.	  
Adres:	  Quartier	  la	  Bouillabaisse,	  	  

	  Bij	  Ramatuelle:	  

De	  zandstranden	  van	  Pampelonne	  strekken	  zich	  uit	  over	  5	  kilometer	  langs	  de	  baai	  waarin	  op	  
hoogtijdagen	  vele	  fraaie	  (motor-‐)jachten	  afgemeerd	  liggen.	  De	  eigenaren	  ervan	  verplaatsen	  zich	  vanaf	  
hun	  schip	  met	  kleinere	  bootjes	  naar	  een	  van	  de	  vermaarde	  strandtenten.	  

Club	  55,	  waarschijnlijk	  de	  beroemdste,	  "waar	  het	  zien	  en	  gezien	  worden"	  tot	  cultuur	  verheven	  is.	  



Prinses	  Caroline	  van	  Monaco	  
kan	  hier	  "ge-‐spot"	  worden.	  

	  	  

	  

Kledingvoorschrift:	  "casual	  
and	  expensive".	  De	  
geschiedenis	  van	  Club	  55	  
gaat	  terug	  tot	  het	  jaar	  van	  
oprichting,	  1955,	  toen	  het	  
't	  eerste	  etablissement	  was	  
op	  de	  stranden	  van	  
Pampelonne.	  Adres:	  43	  
Boulevard	  Patch.	  Key	  West:	  
Backgammon	  spelen	  op	  het	  
teakhouten	  terras,	  ook	  's	  
avonds	  geopend.	  Adres:	  
Boulevard	  Patch	  -‐	  Plage	  de	  
Pampelonne.	  Nikki	  Beach:	  
Een	  "dependance"	  van	  het	  
gelijknamige	  strand	  van	  
Miami,	  jetsetters	  en	  
hiphoppers.	  	  Adres:	  Route	  
de	  l'Epi.	  

Tahiti:	  Vroeger	  de	  stek	  voor	  
vips	  en	  sterren	  als	  Julia	  
Roberts,	  tegenwoordig	  

minder	  exclusief.	  Aan	  de	  meest	  noordelijke	  kant	  van	  Pampelonne.	  Adres:	  Plage	  de	  Tahiti.	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

La	  presqu'île	  de	  Quiberon	  



 

 



De	  wijncultuur	  in	  de	  Var	  

	  

Er	  wordt	  wel	  beweerd	  dat	  de	  wijngaarden	  van	  de	  Var	  de	  oudste	  van	  Frankrijk	  zijn.	  Ze	  worden	  ook	  wel	  
de	  voorvaderen	  van	  alle	  Franse	  wijnstokken	  genoemd.	  De	  wijnbouw	  in	  de	  Var	  is	  vrij	  traditioneel	  met	  
rassen	  als	  de	  Syrah,	  de	  Mourvèdre	  en	  de	  Cabernet	  Sauvignon	  voor	  de	  rode	  wijnen	  en	  de	  vrij	  
plaatselijke	  variëteit	  Roussane	  voor	  de	  rosé.	  Tegenwoordig	  zijn	  ook	  druivenrassen	  als	  de	  Carignan,	  
Grenache	  en	  Cinsault	  op	  grote	  schaal	  in	  de	  Var	  te	  vinden.	  

	  

De	  eerste	  wijn	  in	  de	  Var	  die	  we	  wat	  nader	  bekijken	  is	  natuurlijk	  de	  Vin	  du	  Pays	  du	  Var.	  Die	  wijn	  is	  in	  
twee	  gebieden	  van	  het	  departement	  terug	  te	  vinden.	  Dat	  is	  de	  regio	  ten	  westen	  van	  Brignoles,	  in	  het	  
noorden	  begrensd	  door	  de	  commune	  Brue	  Auriac	  en	  zich	  verder	  ietwat	  grillig	  naar	  het	  zuiden	  
uitstrekkend	  tot	  aan	  de	  Middellandse	  Zee	  bij	  Toulon.	  

Het	  tweede	  gebied	  van	  de	  Vin	  du	  Pays	  du	  Var	  is	  te	  vinden	  in	  het	  noordoosten	  van	  het	  departement	  
tussen	  Ampus	  en	  Tanneron	  als	  respectievelijke	  west-‐	  en	  oostgrens	  en	  Chateauvieux	  en	  Callas	  als	  
noordelijke	  en	  zuidelijke	  begrenzing.	  De	  commune	  Seillans	  ligt	  als	  een	  vreemde	  eend	  in	  deze	  bijt.	  



	  

Die	  commune	  moet	  weer	  tot	  de	  regio	  van	  de	  Vin	  de	  Pays	  des	  Maures-‐Esterel	  gerekend	  worden.	  Zoals	  
uit	  de	  naam	  blijkt	  is	  de	  wijn	  uit	  deze	  regio	  te	  vinden	  rond	  de	  heuvels	  van	  de	  Maures	  en	  de	  Esterel,	  met	  
Seillans	  als	  noordelijke	  uitschieter.	  Dit	  oostelijke	  en	  zuid-‐oostelijk	  wijngebied	  van	  de	  Var	  strekt	  zich	  uit	  
tot	  de	  zee.	  Het	  is	  een	  streek	  met	  levendige	  en	  fruitige	  rosé’s,	  maar	  natuurlijk	  wordt	  er	  ook	  witte	  en	  
rode	  wijn	  gemaakt.	  

De	  Vin	  de	  Pays	  d’Argens	  wordt	  in	  17	  communes	  gemaakt,	  in	  een	  gebied	  tussen	  Draguignan	  en	  
Montfort.	  Ook	  bij	  deze	  wijn	  is	  er	  één	  commune	  die	  wat	  afgezonderd	  ligt,	  dat	  is	  Besse.	  De	  Vin	  de	  Pays	  
d’Argens	  is	  rosé	  op	  basis	  van	  Grenache,	  Cinsault,	  Syrah	  en	  Roussanne	  du	  Var.	  De	  rode	  wijn	  uit	  dit	  
gebied	  staat	  bekend	  als	  wat	  steviger.	  

Het	  kleinste	  wijngebied	  uit	  de	  Var	  is	  dat	  van	  de	  Vin	  de	  Pays	  du	  Mont-‐Caume	  en	  is	  westelijk	  van	  Toulon	  
te	  vinden.	  In	  de	  12	  communes	  in	  dit	  gebied	  wordt	  vooral	  rode	  wijn	  geproduceerd	  en	  zoals	  in	  de	  hele	  
Var	  natuurlijk	  ook	  rosé.	  

Het	  laatste	  wijngebied	  in	  het	  departement	  is	  voor	  de	  Vin	  de	  Pays	  des	  Coteaux	  du	  Verdon.	  Van	  het	  
plateau	  van	  de	  Verdon	  bij	  Vinon	  tot	  de	  hoogten	  van	  Tourtour	  is	  deze	  wijn	  te	  vinden.	  Hier	  wordt	  ook	  
wat	  nadrukkelijker	  witte	  wijn	  gemaakt.	  

	  



De	  coöperatie	  in	  Lorques	  

Wie	  zich	  ter	  plekke	  eerst	  wat	  wil	  verdiepen	  in	  de	  achtergronden	  van	  de	  wijn	  van	  de	  Var	  zonder	  zich	  
meteen	  in	  de	  drank	  te	  storten,	  kan	  terecht	  in	  het	  Wijnhuis	  in	  Saint-‐Maximin.	  Dat	  is	  geen	  grote	  winkel,	  
maar	  een	  museum	  dat	  is	  gewijd	  aan	  deze	  eeuwenoude	  drank.	  Dat	  museum	  is	  alleen	  voor	  het	  gebouw,	  
een	  historisch	  koninklijk	  klooster,	  al	  een	  bezoek	  waard.	  In	  het	  oude	  chauffoir,	  een	  vertrek	  waar	  men	  
zich	  vroeger	  kon	  warmen,	  is	  nu	  plaats	  gemaakt	  voor	  het	  Syndicat	  des	  Vignerons	  en	  de	  producenten	  
van	  de	  wijnen	  van	  de	  Var.	  

Tegenwoordig	  zijn	  er	  ontwikkelingen	  die	  afwijken	  van	  de	  oude	  wijntradities.	  Zo	  wint	  de	  biologische	  
wijn	  terrein.	  Meer	  en	  meer	  wijnboeren	  stappen	  over	  op	  de	  milieuvriendelijke	  teelt	  van	  druiven	  en	  
productie	  van	  wijn.	  

	  

Een	  andere	  ontwikkeling	  is	  de	  introductie	  van	  voor	  het	  gebied	  vreemde	  druivenrassen.	  De	  gedachte	  
daarachter	  is	  dat	  met	  de	  druiven	  die	  bijvoorbeeld	  in	  de	  Bourgogne	  goede	  wijnen	  opleveren,	  ook	  in	  de	  
Var	  iets	  lekkers	  gemaakt	  kan	  worden.	  Dat	  betekent	  wel	  dat	  de	  wijn	  die	  met	  deze	  druiven	  gemaakt	  
wordt	  niet	  voldoet	  aan	  de	  regels	  voor	  de	  betreffende	  wijnstreek.	  En	  dat	  heeft	  weer	  tot	  gevolg	  dat	  deze	  
wijnen	  niet	  in	  aanmerking	  komen	  voor	  ambitieuze	  klasseringen	  en	  zich	  (voorlopig)	  tevreden	  moeten	  
stellen	  met	  de	  titel	  ‘landwijn’.	  Deze	  wijnen	  onderscheiden	  zich	  nu	  echter	  al.	  Een	  voorbeeld	  daarvan	  
vormen	  de	  activiteiten	  van	  Louis	  Latour	  die	  in	  de	  Var	  Pinot	  Noir	  en	  Chardonnay	  druiven	  verbouwt	  en	  er	  
prima,	  maar	  de	  laatste	  jaren	  helaas	  wat	  dure	  wijn	  van	  maakt.	  

	  

	  



De	  eeuwenoude	  olijvencultuur	  

	  

Een	  olijvenboom	  in	  januari.	  

De	  olijfboom	  behoort	  tot	  de	  plantenfamilie	  van	  de	  Oleaceae,	  met	  als	  belangrijkste	  vertegenwoordiger	  
de	  Olea	  europea	  sativa.	  Kenmerkend	  voor	  de	  olijfboom	  is	  zijn	  zeer	  lange	  levensduur.	  De	  olijfboom	  
heeft	  zich	  aangepast	  aan	  hitte	  en	  droogte	  en	  gedijt	  goed	  bij	  een	  gemiddelde	  temperatuur	  van	  15	  tot	  
20	  graden	  Celsius.	  De	  olijfboom	  komt	  daarom	  vooral	  voor	  in	  landen	  rond	  de	  Middellandse	  zee.	  

Tijdens	  het	  rijpingsproces	  neemt	  de	  hoeveelheid	  olie	  in	  de	  olijf	  toe	  en	  bereikt	  zij	  uiteindelijk	  15	  tot	  30	  
procent	  van	  het	  totale	  gewicht	  van	  de	  vrucht.	  

Olijven	  worden	  geoogst	  tussen	  november	  en	  februari	  door	  middel	  van	  traditionele	  handmatige	  
plukmethoden.	  

Ruwe	  olijfolie	  is	  de	  olie	  die	  men	  via	  mechanische	  of	  andere	  fysieke	  middelen	  uit	  de	  olijf	  verkrijgt.	  Ruwe	  
olijfolie	  is	  het	  olieachtige	  sap	  van	  de	  vrucht.	  Deze	  is	  in	  feite	  de	  enige	  olijfolie	  die	  in	  aanmerking	  komt	  
voor	  consumptie,	  omdat	  de	  olie	  werkelijk	  uit	  de	  vrucht	  komt	  en	  de	  smaak	  en	  de	  geur	  van	  de	  olijf,	  mits	  
de	  olie	  op	  de	  juiste	  manier	  verwerkt	  wordt,	  onveranderd	  blijft.	  

	  

Eerst	  worden	  de	  olijven	  gewassen	  om	  de	  onzuiverheden	  te	  verwijderen.	  Daarna	  worden	  de	  hele	  
vruchten,	  dus	  zonder	  de	  pitten	  eruit	  te	  halen,	  geperst	  in	  een	  draaimolen	  of	  in	  moderne	  hamerpersen.	  
Om	  het	  vruchtvlees	  van	  sap	  en	  olie	  te	  scheiden,	  wordt	  de	  olijfpasta	  uitgespreid	  over	  ronde	  
pulpmatten,	  die	  op	  elkaar	  gestapeld	  worden	  en	  zo	  een	  cilindrische	  massa	  vormen	  rond	  een	  centrale	  



arm.	  De	  druk	  die	  op	  de	  stapel	  wordt	  uitgeoefend,	  zorgt	  er	  voor	  dat	  de	  

vloeistoffen	  afvloeien,	  terwijl	  de	  vaste	  stoffen	  (pomace)	  op	  de	  pulpmatten	  blijven	  zitten.	  Het	  
vruchtensap	  en	  de	  olie	  sijpelen	  langzaam	  weg	  en	  vloeien	  af	  in	  een	  stel	  karaffen.	  Het	  mengsel	  van	  sap	  
en	  olie	  dat	  via	  deze	  traditionele	  persmethode	  wordt	  verkregen,	  kan	  in	  decanteervaten	  met	  behulp	  van	  
de	  zwaartekracht	  worden	  gescheiden.	  Centrifuges	  zorgen	  voor	  een	  snellere	  scheiding	  van	  sap	  en	  olie.	  

DE	  VERSCHILLENDE	  SOORTEN	  OLIJFOLIE:	  

Extra	  uit	  eerste	  persing	  verkregen	  olijfolie	  (extra	  vierge):	  een	  uit	  eerste	  persing	  verkregen	  olijfolie	  met	  
een	  gehalte	  aan	  vrije	  vetzuren,	  uitgedrukt	  in	  een	  percentage	  oliezuur	  van	  niet	  meer	  dan	  1	  gram	  per	  
100	  gram.	  

Uit	  eerste	  persing	  verkregen	  olijfolie	  (vierge):	  een	  uit	  eerste	  persing	  verkregen	  olijfolie	  met	  een	  gehalte	  
aan	  vrije	  vetzuren	  van	  niet	  meer	  dan	  2	  gram	  per	  100	  gram.	  

Gewone	  uit	  eerste	  persing	  verkregen	  olijfolie:	  dit	  is	  een	  olie	  met	  een	  gehalte	  aan	  vrije	  vetzuren	  van	  
niet	  meer	  dan	  3,3	  gram	  per	  100	  gram.	  

Deze	  eigenschappen	  van	  olijfolie	  zijn	  van	  belang	  voor	  de	  gezondheid.	  Een	  onderzoek	  uitgevoerd	  door	  
de	  universiteit	  van	  Napels	  heeft	  uitgewezen	  dat	  olijfolie	  niet	  alleen	  meehelpt	  aan	  een	  gunstiger	  
cholesterolspiegel	  in	  het	  bloed,	  maar	  ook	  bijdraagt	  aan	  een	  verminderde	  behoefte	  aan	  
bloeddrukverlagende	  geneesmiddelen	  bij	  patienten	  met	  een	  lage	  tot	  matige	  hypertensie.	  

	  

	  

	  

Schildersroute	  langs	  	  

de	  Côte	  d'Azur,	  	  

La	  Route	  des	  Peintres	  



De	  kust	  van	  het	  licht	  

Op	  allerlei	  plekken	  aan	  de	  Franse	  Rivièra	  zijn	  dertig	  reproducties	  op	  panelen	  geplaatst.	  
Reproducties	  van	  schilderijen	  die	  op	  die	  plek	  moeten	  zijn	  gemaakt	  door	  Renoir,	  Picasso,	  Monet,	  Chagal	  
en	  andere	  beroemde	  schilders.	  De	  paneelgrootte	  is	  40x60	  cm.	  en	  zijn	  te	  zien	  in	  Antibes,	  Juan-‐les-‐Pins,	  
Cagnes-‐sur-‐Mer,	  Grasse	  (ook	  beroemd	  vanwege	  de	  parfum),	  Le	  Cannet,	  Saint-‐Paul-‐de-‐Vence,	  
Villefranche-‐sur-‐Mer,	  Menton,	  Nice	  en	  Mougins.	  Er	  zijn	  plannen	  om	  nog	  dertig	  panelen	  te	  plaatsen.	  	  

Het	  is,	  ook	  buiten	  de	  schilderijpanelen,	  een	  schitterende	  route	  om	  te	  rijden	  

Onderstaande	  musea	  aan	  de	  Côte	  zijn	  gewijd	  aan	  één	  kunstenaar:	  

Musée	  National	  Fernand	  Léger,	  Biot.	  www.musee-‐fernandlger.fr	  

Musée	  National	  Message	  Biblique	  Marc	  Chagall,	  Nice.	  www.mussee-‐chagall.fr	  

Musée	  National	  Picasso	  La	  Guerre	  et	  La	  Paix,	  Vallauris.	  www.musees-‐nationaux-‐alpesmaritimess.fr	  

Musée	  Picasso,	  Antibes.	  www.antibes-‐juanlesins.com	  (helaas	  momenteel	  gesloten)	  

Musée	  Renoir,	  Cagnes-‐sur-‐Mer.	  tel	  +33	  493	  20	  61	  07	  

Musée	  Jean-‐Honoré	  Fragonard,	  Grasse.	  www.musees-‐degrasse.com	  

Musée	  Cocteau,	  Menton.	  www.menton.fr	  

Musée	  Matisse,	  Nice.	  www.musee-‐matisse-‐nice.org	  

Zie	  ook	  de	  site:	  www.cathedrale-‐images.com,	  een	  bijzondere	  tentoostelling.	  

	  

 

 

 

Nice	  
Kunst	  en	  cultuur	  van	  Nice	  	  

Het	  is	  heerlijk	  om	  rond	  te	  dwalen	  in	  de	  oude	  stad	  van	  Nice,	  de	  diverse	  bouwstijlen	  zoals	  de	  Sardijnsestijl,	  de	  
barok	  en	  meer	  vind	  je	  allemaal	  terug	  in	  de	  oude	  stad.	  Meerdere	  gebouwen	  zoals	  :	  Palais	  Lascaris,	  Palais	  de	  
Justice,	  Palais	  de	  Prefecture	  het	  vroegere	  paleis	  van	  de	  koningen	  van	  Sardinie,	  Palais	  de	  Massena,	  het	  oude	  
senaatsgebouw,	  verder	  de	  Cathedrale	  Sainte-‐Reparate,	  Chapelle	  de	  la	  Misericorde	  allemaal	  uit	  de	  17	  tot	  
19e	  eeuw.	  

Ook	  zijn	  in	  Nice	  diverse	  kastelen	  te	  bezichtigen,	  Chateau	  de	  l	  Anglais	  en	  Chateau	  de	  Valrose	  zijn	  absoluut	  de	  
moeite	  waard.	  Een	  ander	  juweel	  is	  de	  Orthodox-‐Russische	  Kathedraal	  Saint-‐Nicolas,	  waaruit	  de	  liefde	  voor	  



Nice	  blijkt	  van	  de	  keizerlijke	  familie.	  De	  Kathedraal	  wordt	  gezien	  als	  de	  mooiste	  in	  West	  Europa.	  

Dan	  is	  er	  het	  Hotel	  Négresco	  wat	  op	  de	  monumentenlijst	  staat,	  dit	  paleis	  is	  door	  de	  Amerikaanse	  pers	  tot	  de	  
top	  10	  mooiste	  paleizen	  van	  de	  wereld	  gerekend.	  

	  

	  

	  

De	  stad	  Nice	  is	  op	  zichzelf	  al	  een	  attractie:	  schitterend	  gelegen	  aan	  de	  Middellandse	  Zee	  en	  beschut	  door	  
heuvels	  met	  wijn-‐	  en	  boomgaarden	  en	  luxueuze	  villa’.	  De	  ‘koningin	  van	  de	  Côte	  d’Azur’	  is	  een	  leuke	  stad	  om	  
enkele	  dagen	  in	  door	  te	  brengen.	  In	  Frankrijk	  heeft	  alleen	  Parijs	  meer	  musea	  en	  andere	  culturele	  
bezienswaardigheden.	  Dwaal	  rond	  in	  het	  oude	  Nice	  en	  geniet	  van	  het	  aangename	  klimaat,	  de	  subtropische	  
vegetatie	  en	  de	  kleurrijke	  markten.	  

Bij	  het	  toerismebureau	  is	  de	  Carte	  Musées	  Côte	  d'Azur	  te	  koop.	  Daarmee	  kunt	  u	  gratis	  musea	  en	  andere	  
attracties	  bezoeken,	  of	  krijgt	  u	  korting	  op	  de	  toegangsprijs.	  

	  

In	  Vieux	  Nice	  vindt	  u	  talloze	  winkels	  en	  winkeltjes.	  Natuurlijk	  zijn	  er	  veel	  boetiekjes	  en	  souvenirwinkels	  
maar	  er	  zijn	  ook	  talloze	  specialiteitenwinkels.	  Zo	  vindt	  u	  in	  de	  Rue	  Pairolière	  al	  sinds	  1922	  Borgeaud	  waar	  u	  
vitamines	  kunt	  kopen.	  In	  de	  winkel	  Bestagno	  vindt	  u	  al	  sinds	  1850	  hele	  speciale	  paraplu's	  en	  parasols.	  In	  de	  
Rue	  Pairolière,	  vlakbij	  Place	  Garibaldi,	  vindt	  u	  het	  winkeltje	  Girofle	  et	  Cannelle.	  In	  dit	  winkeltje	  vindt	  u	  zout	  



en	  kruiden	  uit	  de	  hele	  wereld.	  Nooit	  geweten	  dat	  er	  zout	  in	  zoveel	  kleuren	  gewonnen	  wordt.	  

 

Het	  plein	  Cours	  Saleya	  

Het	  grote	  plein	  van	  Vieux	  Nice	  is	  Cours	  Saleya.	  Cours	  Saleya	  ligt	  vlakbij	  de	  beroemde	  boulevard	  d'Anglais	  
langs	  het	  strand	  en	  is	  dus	  gemakkelijk	  te	  vinden.	  Hier	  is	  de	  hele	  week,	  iedere	  ochtend	  een	  markt.	  Op	  
maandag	  is	  er	  een	  rommelmarkt	  en	  de	  rest	  van	  de	  week	  vindt	  u	  hier	  een	  bloemenmarkt.	  In	  de	  avond	  kunt	  u	  
op	  de	  terrasjes	  of	  in	  de	  restaurants	  langs	  de	  Cours	  Saleya	  heerlijk	  eten.	  

	  

Het	  plein	  Place	  Massena	  

Place	  Massena	  is	  een	  prachtig	  plein	  in	  het	  centrum	  van	  Nice.	  Als	  u	  een	  hotel	  in	  de	  buurt	  van	  dit	  plein	  hebt	  
bent	  u	  dichtbij	  alle	  bezienswaardigheden	  en	  de	  belangrijkste	  winkelstraten	  van	  Nice.	  Vanuit	  het	  restaurant	  
van	  warenhuis	  Galeries	  Lafayette	  aan	  de	  Avenue	  Jean	  Medecin	  heeft	  u	  een	  prachtig	  uitzicht	  over	  het	  plein.	  
Op	  het	  plein	  worden	  alle	  belangrijke	  evenementen	  van	  Nice	  gehouden.	  Er	  zijn	  regelmatig	  concerten	  en	  
tijdens	  het	  carnaval	  speelt	  het	  plein	  een	  grote	  rol.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Foto:	  Place	  Massena	  

De	  haven	  van	  Nice	  



Als	  u	  in	  Nice	  bent	  moet	  u	  de	  haven	  van	  Nice	  niet	  vergeten.	  Aan	  de	  andere	  zijde	  van	  de	  heuvel	  in	  oud	  Nice	  
ligt	  Quai	  des	  Etats	  Unis.	  Hier	  vertrekt	  de	  veerboot	  naar	  Corsica.	  Hier	  zijn	  ook	  de	  goedkopere	  eethuizen	  en	  
restaurants.	  Als	  u	  wilt	  uitgaan	  vindt	  u	  bij	  de	  haven	  de	  meest	  trendy	  nachtclubs.	  Als	  u	  de	  mooie	  kust	  van	  de	  
Côte	  d'Azur	  vanaf	  zee	  wilt	  zien	  kunt	  een	  een	  boottrip	  boeken	  in	  Nice.	  Er	  zijn	  ook	  veerboten	  naar	  Monaco	  en	  
Saint-‐Tropez.	  	  

La	  Colline	  du	  Chateau	  

Vanaf	  de	  heuvel	  La	  Colline	  du	  Chateau	  in	  het	  Oude	  
Nice	  (Vieux	  Nice)	  heeft	  u	  een	  prachtig	  uitzicht	  over	  
Nice.	  Tegenwoordig	  ligt	  er	  een	  kerkhof	  en	  er	  is	  een	  
park	  met	  waterval	  maar	  ooit	  stond	  hier	  een	  fort.	  
De	  trappen	  vindt	  u	  in	  het	  oude	  Nice	  in	  de	  straten	  
Montee	  du	  Chateau	  en	  Montee	  Monica	  Rondelly.	  Er	  
is	  een	  lift	  op	  Place	  du	  8	  Mai	  1945.	  

	  

	  Het	  plein	  Place	  Garibaldi	  

Place	  Garibaldi	  is	  een	  ruim	  opgezet	  plein	  uit	  de	  18de	  eeuw.	  Rond	  het	  plein	  zijn	  terrasjes,	  winkels	  en	  
restaurants	  te	  vinden.	  Het	  is	  een	  mooi	  plein,	  vlakbij	  het	  busstation	  van	  Nice.	  	  

	  

	  

De	  beste	  straten	  om	  in	  Nice	  te	  shoppen:	  	  

De	  voetgangerszone	  Rue	  de	  France	  en	  Rue	  du	  
Massena.	  	  Deze	  voetgangerszone	  loopt	  parallel	  
aan	  de	  Promenade	  des	  Anglais.	  

De	  grote	  warenhuizen	  in	  Nice	  staan	  in	  Avenue	  
Jean	  Medecin	  

Luxe	  shoppen	  in	  Avenue	  de	  Verdun	  

Boulevard	  Jean	  Jaures	  met	  haar	  zijstraten	  in	  Oud	  
Nice.	  

	  

	   	  
Leuke	  dingen	  doen	  in	  Nice	  

In	  Nice	  kunt	  u	  een	  kaart	  voor	  de	  Hop-‐On-‐Hop-‐Off	  bus	  nemen.	  Deze	  bussen	  rijden	  langs	  de	  meeste	  
bezienswaardigheden	  van	  Nice.	  Een	  andere	  mogelijkheid	  is	  een	  tour	  met	  gids	  op	  een	  fiets	  of	  een	  Segway.	  



Hiermee	  rijdt	  u	  langs	  de	  Promenade	  des	  Anglais	  en	  verkent	  u	  de	  oude	  stad.	  Ook	  wijnproeven	  in	  Nice	  is	  een	  
mogelijkheid.	  	  

	  

Bezienswaardigheden	  Nice	  

Cours	  Saleya	  Bloemenmarkt	  

Op	  de	  Cours	  Saleya	  in	  het	  centrum	  van	  het	  oude	  Nice	  wordt	  iedere	  dag	  markt	  gehouden.	  Hoewel	  de	  naam	  
anders	  doet	  vermoeden	  zijn	  hier	  naast	  bloemen	  andere	  verse	  producten	  te	  koop	  die	  samen	  een	  kleurrijk	  
geheel	  vormen.	  Op	  maandag	  is	  er	  geen	  algemene	  markt,	  maar	  verandert	  de	  Cours	  Saleya	  in	  een	  
vlooienmarkt.	  	  

	  

	  

Musée	  Matisse	  

Vlak	  voor	  zijn	  dood	  schonk	  Henri	  Matisse	  acht	  van	  zijn	  kunstwerken	  aan	  de	  stad	  Nice.	  Dankzij	  donaties	  van	  
de	  familie	  en	  latere	  aankopen	  is	  de	  collectie	  van	  dit	  museum	  uitgegroeid	  tot	  een	  compleet	  overzicht	  van	  de	  
ontwikkeling	  van	  Matisse.	  	  
	  

Promenade	  des	  Anglais	  



De	  boulevard	  langs	  het	  strand	  is	  een	  van	  de	  populairste	  attracties	  van	  de	  stad.	  De	  promenade	  werd	  
aangelegd	  in	  opdracht	  van	  de	  Engelse	  elite	  die	  al	  in	  de	  18e	  eeuw	  naar	  Nice	  kwam.	  U	  ziet	  er	  monumentale	  
gevouwen	  in	  belle	  épogue	  stijl,	  waaronder	  het	  beroemde	  Hotel	  Négresco.	  	  

	  

Musée	  d’Archéologie,	  thermencomplex	  

Ten	  noorden	  van	  Nice	  zijn	  drie	  Romeinse	  badcomplexen	  en	  een	  amfitheater	  blootgelegd.	  Naast	  de	  
opgravingen	  staat	  het	  Archeologisch	  Museum.	  U	  ziet	  er	  voorwerpen	  die	  bij	  de	  opgravingen	  werden	  
gevonden	  en	  er	  is	  een	  maquette	  van	  de	  Romeinse	  nederzetting.	  	  

 

	  

Musée	  d’Art	  Moderne	  et	  d’Art	  Contemporain	  

Liefhebbers	  van	  avant-‐gardistische	  kunst	  moeten	  zeker	  naar	  het	  Musée	  d’Art	  Moderne	  et	  d’Art	  
Contemporain	  (MAMAC).	  De	  nadruk	  ligt	  op	  de	  pop-‐art	  kunst	  uit	  de	  jaren	  zestig	  en	  de	  Franse	  variant	  daarop,	  
het	  nouveau	  réalisme.	  	  

Russische	  kathedraal	  

Het	  is	  een	  vreemd	  gezicht:	  een	  Russische	  kerk	  met	  de	  karakteristieke	  uivormige	  koepels	  aan	  de	  
Middellandse	  Zee.	  De	  kerk	  werd	  gebouwd	  in	  opdracht	  van	  de	  laatste	  Russische	  tsaar,	  Nicolaas	  II.	  Het	  
interieur	  van	  de	  kerk	  is	  rijk	  versierd	  met	  muurschilderingen,	  fraaie	  houten	  lambriseringen	  en	  iconen.	  	  

	  



Musée	  du	  Message	  Biblique	  Marc	  Chagall	  

De	  bijbel	  was	  voor	  Marc	  Chagall	  de	  grootste	  
inspiratiebron.	  Dit	  museum	  heeft	  de	  grootste	  collectie	  
religieuze	  schilderijen	  van	  deze	  joodse	  kunstenaar.	  Het	  
gebouw	  werd	  speciaal	  voor	  de	  collectie	  ontworpen	  en	  
drie	  van	  de	  glas-‐in-‐loodramen	  zijn	  van	  Chagall’s	  hand.	  	  

	  

Villa	  Ephrussi	  de	  Rothschild	  

De	  excentrieke	  barones	  Ephrussi	  de	  Rothschild	  liet	  aan	  
het	  begin	  van	  de	  20e	  eeuw	  een	  huis	  bouwen	  op	  het	  
hoogste	  punt	  van	  Cap	  Ferrat.	  Na	  haar	  dood	  liet	  ze	  het	  
huis	  en	  haar	  hele	  verzameling	  kunstschatten	  en	  antiek	  na	  
aan	  het	  Institute	  de	  France.	  	  

	  
	  

	  

Musée	  d’Histoire	  Régionale	  

Dit	  streekmuseum	  is	  vooral	  beroemd	  om	  het	  
monumentale	  trappenhuis	  en	  de	  zalen	  op	  de	  tweede	  
verdieping.	  Ze	  zijn	  rijk	  gedecoreerd	  met	  beelden	  en	  
schilderijen.	  Verder	  is	  er	  een	  interessante	  
verzameling	  antieke	  muziekinstrumenten.	  	  

Stranden	  

De	  stranden	  van	  Nice	  liggen	  vol	  keien	  waar	  het	  niet	  
prettig	  op	  liggen	  of	  lopen	  is.	  Toch	  zijn	  ze	  ’s	  zomers	  
overvol.	  Wilt	  u	  zacht	  liggen,	  dan	  zit	  er	  niets	  anders	  op	  



dan	  een	  ligstoel	  te	  huren	  op	  een	  van	  de	  privé-‐stranden.	  Niet	  goedkoop,	  wel	  luxe!	  	  

	  

	  

	  

 

Monaco	  



Het	  prinsdom	  Monaco	  (officiële	  naam:	  La	  Principauté	  de	  Monaco)	  ligt	  aan	  de	  zuidkust	  van	  Frankrijk,	  
vlakbij	  de	  Italiaanse	  grens	  (15	  km)	  en	  18	  km	  ten	  oosten	  van	  de	  Franse	  badplaats	  Nice.	  

	  

Monaco	  is	  bijna	  geheel	  omsloten	  door	  de	  Franse	  gemeenten	  Cap	  d’Ail,	  La	  Turbie,	  Beausoleil	  en	  
Roquebrune	  Cap-‐Martin	  van	  het	  departement	  Alpes-‐Maritimes.	  Monaco	  is	  zo	  volgebouwd	  dat	  het	  
onmerkbaar	  overgaat	  in	  het	  Franse	  stadje	  Beausoleil.	  De	  oppervlakte	  van	  Monaco	  is	  195	  ha,	  waarvan	  
40	  ha	  de	  laatste	  20	  jaar	  drooggelegd	  zijn	  in	  de	  Middellandse	  Zee.	  Monaco	  is	  daarmee	  na	  
Vaticaanstad	  het	  kleinste	  onafhankelijke	  land	  van	  Europa.	  Monaco	  heeft	  een	  lengte	  van	  3,2	  km	  en	  
een	  breedte	  van	  135	  tot	  910	  m.	  De	  breedte	  van	  de	  grenzen	  varieert	  tussen	  de	  350	  en	  1050	  meter.	  De	  
kustlijn	  meet	  in	  totaal	  4100	  meter.	  

Landschap	  

Monaco	  is	  feitelijk	  een	  schiereilandje	  met	  een	  kleine	  natuurlijke	  haven	  (20	  ha	  groot	  en	  27	  meter	  
diep).	  
Monaco	  ligt	  aan	  de	  voet	  en	  tegen	  de	  terrasgewijze	  hellingen	  van	  de	  573	  m	  hoge	  rots	  ‘Tête	  de	  Chien’.	  
Monaco-‐Ville	  is	  de	  oudste	  wijk	  en	  ligt	  op	  de	  60	  m	  hoge	  rots	  ‘Le	  Rocher’.	  
Monaco	  bestaat	  verder	  uit	  een	  strook	  land	  aan	  de	  kust,	  waar	  de	  rotsachtige	  bodem	  van	  Alpes-‐
Maritimes	  overgaat	  in	  kunstmatige	  zandstranden.	  Hier	  zijn	  ook	  wat	  grotten	  te	  vinden	  (les	  Grottes	  de	  
l’Observatoire),	  de	  enige	  in	  Europa	  waar	  het	  warmer	  wordt	  naarmate	  men	  verder	  afdaalt.	  



 

Door	  de	  geringe	  grootte	  van	  Monaco	  en	  de	  hoge	  mate	  van	  verstedelijking,	  is	  er	  niet	  veel	  
oorspronkelijke	  flora.	  Alleen	  op	  de	  uitlopers	  van	  de	  Alpen	  is	  wat	  subtropische	  vegetatie	  te	  vinden.	  
Bijzonder	  is	  wel	  de	  Jardin	  Exotique,	  waar	  o.a.	  meer	  dan	  6000	  verschillende	  soorten	  planten	  
verzameld	  zijn,	  waaronder	  een	  groot	  aantal	  cactussen	  (o.a.	  kogelcactussen,	  vijgcactussen	  en	  
zuilcactussen),	  vetplanten	  (grootste	  verzameling	  rotsvetplanten	  ter	  wereld)	  en	  verder	  yuca’s,	  agaven,	  
aloë’s	  en	  drakenbloedbomen.	  Elk	  jaar	  wordt	  er	  een	  uitgebreide	  lijst	  van	  cactus-‐	  en	  vetplantenzaden	  
gestuurd	  naar	  meer	  dan	  500	  botanische	  tuinen	  in	  de	  hele	  wereld.	  	  

Verschillende	  volkeren	  van	  de	  prehistorie	  tot	  de	  oudheid	  vonden	  een	  goed	  heenkomen	  op	  de	  Rots	  
en	  in	  de	  haven	  van	  Monaco.	  Le	  Rocher	  (De	  Rots)	  werd	  al	  in	  de	  prehistorie	  bewoond.	  De	  vondst	  van	  
menselijke	  overblijfselen	  in	  een	  grot	  in	  de	  Jardins	  Saint-‐Martin	  bewijzen	  dat.	  Vast	  staat	  in	  ieder	  geval	  
dat	  de	  Cro-‐Magnonmens	  hier	  zo’n	  20.000	  jaar	  geleden	  huisde.	  
	  

Tussen	  1793	  en	  1814	  werd	  Monaco	  ingelijfd	  bij	  Frankrijk	  als	  het	  departement	  Fort	  Hercule.	  In	  1814	  
nam	  Napoleon	  afstand	  van	  de	  troon	  en	  werden	  de	  Grimaldi’s	  bij	  het	  Verdrag	  van	  Parijs	  in	  hun	  
rechten	  hersteld	  en	  verkreeg	  Monaco	  zijn	  zelfstandigheid.	  
Dit	  leidde	  tot	  een	  nog	  grotere	  armoede	  en	  als	  gevolg	  hiervan	  verklaarden	  Menton	  en	  Roquebrune	  
zich	  in	  1848	  onafhankelijk.	  In	  1861	  deed	  prins	  Charles	  III	  officieel	  afstand	  van	  deze	  gebiedsdelen.	  Zij	  
sloten	  zich	  aan	  bij	  Frankrijk,	  waardoor	  het	  grondgebied	  van	  Monaco	  verkleind	  werd	  tot	  slechts	  ca.	  1,5	  
km2.	  
Als	  compensatie	  kreeg	  Monaco	  een	  som	  geld	  van	  Frankrijk	  en	  onder	  voorwaarde	  dat	  Monaco	  goed	  
rekening	  zou	  houden	  met	  de	  belangen	  van	  Frankrijk,	  werd	  Monaco	  door	  Frankrijk	  beschermd	  en	  
erkend	  als	  een	  onafhankelijk	  land.	  
	  



	  

Om	  de	  economische	  malaise	  te	  doorbreken	  probeerde	  Charles	  III	  welgestelde	  toeristen	  naar	  Monaco	  
te	  lokken.	  Het	  idee	  was	  om	  in	  navolging	  van	  België	  en	  Duitsland	  speelbanken	  op	  te	  zetten	  waarmee	  
veel	  geld	  verdiend	  kon	  worden.	  Nog	  vóór	  de	  onafhankelijkheid,	  namelijk	  in	  1859,	  werd	  er	  een	  
speelbank	  opgericht	  in	  Les	  Spélugues.	  Het	  bleek	  een	  groot	  succes	  en	  in	  1863	  werd	  de	  Société	  des	  
Bains	  de	  Mer	  opgericht,	  die	  het	  monopolie	  over	  het	  gokwezen	  in	  Monaco	  kreeg.	  Als	  tegenprestatie	  
kreeg	  de	  onderneming	  de	  opdracht	  om	  de	  ontwikkeling	  van	  publieke	  werken	  ter	  hand	  te	  nemen.	  In	  
zeer	  korte	  tijd	  werden	  er	  hotels	  (waaronder	  het	  Hôtel	  de	  Paris,	  lange	  tijd	  het	  grootste	  hotel	  van	  
Europa),	  een	  theater	  en	  in	  1865	  een	  heus	  casino	  gebouwd	  (het	  huidige	  casino	  dateert	  van	  1878,	  
architect	  Charles	  Garnier).	  Charles	  III,	  de	  aanstichter	  van	  deze	  ontwikkelingen,	  werd	  geëerd	  door	  de	  
naamsverandering	  van	  Les	  Spélugues	  naar	  Monte	  Carlo.	  
	  
De	  resultaten	  van	  deze	  investeringen	  waren	  spectaculair:	  in	  nauwelijks	  een	  decennium	  tijd	  
veranderde	  Monaco	  in	  een	  welvarend	  land,	  waarin	  het	  zelfs	  mogelijk	  was	  om	  de	  bewoners	  vrij	  te	  
stellen	  van	  o.a.	  inkomstenbelasting	  (sinds	  1869).	  
Monaco	  bestond	  tot	  de	  19e	  eeuw	  uit	  Monaco-‐Village	  en	  La	  Condamine.	  Prins	  Carlo	  III	  besloot	  in	  1866	  
de	  rest	  van	  de	  Monegaskische	  kust	  tot	  ontwikkeling	  te	  brengen,	  met	  als	  resultaat	  de	  mooie	  wijk	  
Monte	  Carlo.	  

In	  1933	  kreeg	  de	  economie	  van	  Monaco	  een	  flinke	  klap	  te	  verwerken	  doordat	  het	  gokken	  in	  de	  
buurlanden	  Frankrijk	  en	  Italië	  gelegaliseerd	  werd.	  De	  inkomsten	  uit	  het	  gokwezen	  liepen	  hierna	  
zienderogen	  terug.	  

Op	  8	  juli	  1948	  werd	  Monaco	  lid	  van	  de	  WHO	  (World	  Health	  Organization).	  Vanaf	  1949	  werd	  Monaco	  
door	  prins	  Rainier	  III	  uitgebouwd	  tot	  een	  zeer	  succesvol	  commercieel	  ‘bedrijf’	  en	  het	  bekendste	  
belastingparadijs	  ter	  wereld.	  In	  1954	  kwam	  de	  Amerikaanse	  filmster	  Grace	  Kelly	  naar	  Monaco	  voor	  



de	  opnames	  van	  de	  film	  ‘To	  catch	  a	  thief’.	  Ze	  werd	  verliefd	  op	  Rainier	  en	  trouwde	  met	  hem. In	  1982	  
kwam	  Grace	  Kelly	  om	  het	  leven	  door	  een	  auto-‐ongeluk.	  

	  

In	  oktober	  2004	  trad	  Monaco	  toe	  tot	  de	  Raad	  van	  Europa.	  De	  81-‐jarige	  Prins	  Rainier	  III	  overleed	  na	  
een	  ziekbed	  op	  6	  april	  2005.	  De	  47-‐jarige	  kroonprins	  Albert	  nam	  de	  taken	  van	  zijn	  vader	  over.	  In	  
december	  2008	  schrapt	  Monaco	  een	  gebiedsuitbreiding	  in	  de	  zee	  vanwege	  de	  financiële	  crisis	  en	  uit	  
milieuoverwegingen	  

Ongeveer	  een	  kwart	  van	  de	  overheidsopbrengsten	  zijn	  afkomstig	  uit	  het	  toerisme,	  met	  vooral	  dure	  
hotels	  en	  chique	  uitgaansgelegenheden.	  Hotelovernachtingen	  zijn	  dan	  ook	  alleen	  te	  betalen	  door	  de	  
rijken	  der	  aarde	  en	  zakenreizigers;	  dagjesmensen	  overnachten	  in	  nabijgelegen	  plaatsen	  in	  Frankrijk	  
en	  Italië.	  Jaarlijks	  trekt	  Monaco	  vele	  miljoenen	  toeristen,	  waarvan	  de	  meeste	  uit	  Italië,	  de	  Verenigde	  
Staten	  en	  Frankrijk	  komen.	  Daarna	  volgen	  de	  Engelsen,	  Duitsers,	  Zwitsers	  en	  Japanners.	  
	  
Sinds	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  19e	  eeuw	  was	  het	  Casino	  van	  Monte	  Carlo	  en	  het	  gokwezen	  in	  het	  
algemeen,	  een	  belangrijke	  pijler	  van	  de	  Monegaskische	  economie.	  Op	  dit	  moment	  levert	  het	  echter	  
nog	  geen	  5%	  bij	  aan	  economie	  (in	  1890	  ca.	  90%!!),	  wat	  in	  ieder	  geval	  bijdraagt	  aan	  het	  streven	  van	  de	  
overheid	  om	  het	  negatieve	  imago	  van	  Monaco	  als	  gokstaat	  te	  doorbreken.	  Toch	  blijft	  het	  casino	  één	  
van	  de	  belangrijkste	  redenen	  om	  Monaco	  te	  bezoeken.	  

Het	  prachtige	  gebouw	  waar	  het	  Monte	  Carlo	  Casino	  van	  Monaco	  is	  te	  vinden,	  is	  ontworpen	  door	  
architect	  Charles	  Garnier	  en	  heeft	  een	  neo-‐barokke	  stijl.	  De	  eerste	  steen	  is	  gelegd	  door	  kroonprins	  
Albert	  I	  in	  1858.	  Sinds	  1910	  is	  het	  casino	  zelf	  uitgebreid	  met	  een	  theater	  en	  een	  terras	  met	  uitzicht	  
tot	  aan	  Italië.	  Vaak	  staan	  er	  de	  meest	  waanzinnige	  auto’s	  voor	  de	  deur	  geparkeerd.	  



	  
	  

Palais	  Princier	  de	  Monaco	  
Ooit	  was	  dit	  schitterende	  paleis	  een	  simpel	  fort	  wat	  in	  1191	  werd	  gebouwd.	  Altijd	  is	  deze	  plaats	  thuis	  
geweest	  voor	  het	  staatshoofd	  van	  Monaco	  en	  zijn	  familie.	  Na	  vele	  inwoners	  door	  de	  eeuwen	  heen,	  
die	  gepaard	  zijn	  gegaan	  met	  hun	  wensen	  voor	  het	  onderkomen,	  is	  er	  van	  het	  fort	  niet	  veel	  meer	  
over.	  Daar	  voor	  in	  plaats	  is	  dit	  schitterende	  paleis	  gekomen.	  Het	  paleis	  is	  gedeeltelijk	  toegankelijk	  
voor	  publiek.	  Ook	  is	  er	  een	  museum	  gevestigd	  waar	  de	  sok	  en	  zakdoek	  van	  Napoleon	  te	  bewonderen	  
zijn.	  Wat	  ook	  de	  moeite	  van	  een	  bezoekje	  waard	  is,	  is	  de	  wisseling	  van	  de	  wacht	  buiten	  het	  paleis.	  Dit	  
gebeurt	  elke	  dag	  rond	  het	  middaguur	  en	  duurt	  
enkele	  minuten.	  Je	  zult	  zien	  dat	  de	  wachters	  hier	  
net	  als	  bij	  Buckingham	  Palace	  in	  Londen	  geen	  
krimp	  geven	  als	  je	  hun	  aandacht	  probeert	  te	  
trekken.	  

	  

Monaco-‐ville	  
Dit	  stuk	  middeleeuwse	  wijk	  van	  Monaco	  ligt	  vlak	  bij	  het	  paleis	  op	  dezelfde	  zestig	  meter	  hoge	  rots.	  
Het	  wordt	  ook	  wel	  gezien	  als	  de	  hoofdstad	  van	  het	  prinsdom.	  Door	  de	  zeer	  smalle	  straatjes	  doet	  het	  
erg	  knus	  en	  zeer	  dorps	  aan.	  



	  

De	  tuinen	  van	  Monaco	  
Monaco	  telt	  een	  aantal	  prachtige	  tuinen	  die	  je	  kan	  bezoeken.	  Het	  is	  wel	  bekend	  dat	  Prinses	  Gracia	  
een	  enorme	  liefhebster	  was	  van	  bloemen.	  Dit	  is	  dan	  vooral	  terug	  te	  zien	  in	  het	  Princess	  Grace	  Rose	  
Garden	  wat	  vlakbij	  het	  Fontvieille	  Park	  ligt.	  In	  deze	  tuin	  die	  de	  vorm	  van	  een	  hart	  heeft,	  vind	  je	  maar	  
liefst	  4000	  rozenstruiken	  met	  150	  verschillende	  soorten.	  	  
Dan	  is	  er	  ook	  nog	  de	  Jardin	  Exotique	  de	  Monaco	  in	  Fontvieille.	  Deze	  staat	  bekend	  om	  zijn	  soorten	  
cactussen	  die	  groeien	  in	  een	  botanisch	  centrum	  met	  zeven	  serres.	  Verder	  is	  er	  ook	  nog	  een	  grot	  met	  
archeologische	  vondsten	  en	  stalagmieten	  en	  stalactieten.	  
Aan	  de	  kust	  is	  een	  Japanse	  tuin	  te	  bewonderen	  die	  op	  vraag	  van	  Prins	  Rainier	  III	  is	  aangelegd.	  Deze	  
7000m2	  tuin	  heeft	  een	  opvallend	  groot	  aanbod	  van	  bruggetjes	  en	  watervallen.	  

	  

Kathedraal	  van	  Monaco	  
In	  deze	  Kathedraal	  van	  Monaco,	  waar	  Prinses	  Gracia	  
en	  Prins	  Rainier	  III	  zijn	  getrouwd,	  liggen	  zij	  ook	  
begraven.	  Deze	  Kathedraal	  ligt	  in	  het	  stukje	  wijk	  
Monaco-‐Ville.	  

	  

	  

Formule	  I	  	  
De	  Grand	  Prix	  van	  Monaco	  behoort	  samen	  met	  de	  24	  uur	  van	  Le	  Mans	  en	  de	  Indianapolis	  500	  tot	  de	  
meest	  bekende	  races	  van	  de	  autosport.	  Deze	  race	  met	  Formule	  I	  auto’s	  wordt	  gereden	  door	  de	  
straten	  van	  Monaco	  en	  is	  een	  groot	  evenement.	  Deze	  race	  wordt	  ook	  wel	  de	  klassieker	  en	  moeilijkste	  
van	  alle	  circuits	  genoemd.	  De	  race	  vindt	  elk	  jaar	  in	  de	  maand	  mei	  plaats.	  



	  

Yacht	  Club	  de	  Monaco	  
Deze	  Yacht	  Club	  de	  Monaco	  is	  in	  1953	  opgericht	  door	  Prins	  Rainier	  III	  en	  telt	  inmiddels	  950	  leden	  met	  
zo’n	  53	  verschillende	  nationaliteiten.	  De	  haven	  heeft	  veel	  aanzien	  in	  de	  rest	  van	  de	  wereld.	  
Internationaal	  Circus	  Festival	  Monte-‐Carlo	  
In	  het	  westen	  van	  Monaco	  ligt	  Espace	  Fontvieille	  waar	  een	  circustent	  staat	  van	  ongeveer	  2000	  m2.	  
Deze	  wordt	  gebruikt	  voor	  het	  Internationale	  Circusfestival	  van	  Monte-‐Carlo,	  maar	  ook	  om	  allerlei	  
evenementen	  te	  organiseren	  zoals,	  shows,	  concerten,	  symposia,	  beurzen	  en	  product	  
tentoonstellingen.	  Ook	  wordt	  er	  regelmatig	  gestreden	  voor	  een	  internationale	  jury	  om	  een	  prijs	  te	  
winnen	  voor	  nieuwe	  acrobaten,	  goochelaars	  en	  andere	  circus	  artiesten.	  

Naval	  Museum	  
Dit	  museum	  met	  wel	  250	  marine	  objecten,	  beheert	  ook	  enkele	  privé	  stukken	  van	  Prins	  Rainier	  III	  van	  
Monaco.	  In	  ongeveer	  een	  uur	  tijd	  kunt	  u	  het	  hele	  museum	  bezichtigen,	  wat	  dagelijks	  geopend	  is	  
vanaf	  10.00	  uur.	  

Monaco	  by	  Night	  
Ook	  ‘s	  avonds	  is	  er	  van	  alles	  te	  beleven	  in	  Monaco.	  De	  allermooiste	  gala	  avonden	  zijn	  te	  vinden	  in	  La	  
Salle	  des	  Etoiles.	  Hier	  worden	  grootse	  diner	  shows	  gegeven	  met	  de	  grootste	  internationale	  artiesten	  	  
Natuurlijk	  biedt	  Monaco	  ook	  voldoende	  andere	  gelegenheden	  voor	  een	  avondje	  uit	  in	  het	  Casino	  of	  
de	  diverse	  cafe’s	  en	  clubs	  die	  er	  te	  vinden	  zijn.	  



	  

	   	  

	  

	  

	  



Cannes	  
Cannes,	  de	  mondaine	  badplaats	  aan	  de	  chique,	  Franse	  Cote	  d'Azur	  ligt	  op	  een	  half	  uurtje	  rijden	  van	  
het	  vliegveld	  van	  Nice.	  Ooit	  was	  Cannes	  een	  schattig	  en	  onbelangrijk	  vissersdorpje,	  maar	  toen	  een	  
Britse	  Lord	  Henry	  Brougham	  in	  1834	  verliefd	  werd	  op	  dit	  plaatsje,	  en	  er	  een	  huis	  liet	  bouwen,	  volgde	  
de	  Britse	  aristocraten	  hem	  al	  snel.	  Cannes	  staat	  momenteel	  synoniem	  voor	  rijke	  mensen,	  filmsterren	  
en	  grote	  jachten,	  gezien	  en	  gezien	  worden.	  Tip:	  neem	  in	  de	  oude	  haven	  van	  Cannes	  eens	  een	  boot	  
naar	  de	  Iles	  des	  Lerins.	  Deze	  twee	  kleine	  eilandjes	  die	  voor	  de	  kust	  liggen	  zijn	  echt	  een	  bezoekje	  
waard!	  De	  overtocht	  kost	  maar	  9	  euro	  (retour)	  en	  duurt	  ongeveer	  15	  minuten.	  Het	  grootste	  van	  de	  
twee	  heet	  St.	  Marguerite,	  en	  het	  letterlijke	  hoogtepunt	  hier	  is	  het	  Fort	  Vauban.	  Dit	  voornamlige	  
klooster	  is	  ook	  de	  plek	  waar	  de	  geheimzinnige	  Man	  with	  the	  Iron	  Mask	  gevangen	  heeft	  gezeten.	  Het	  
kleine,	  groene	  eilandje	  heeft	  ook	  een	  paar	  romantische	  kleine	  strandjes.	  's	  Avonds	  gaat	  u	  natuurlijk	  
weer	  bruingebakken	  terug	  naar	  Cannes	  om	  het	  bruisende	  nachtleven	  in	  te	  duiken.	  er	  zijn	  hier	  volop	  
bars	  en	  nachtclubs	  waar	  u	  het	  prima	  naar	  uw	  zin	  zult	  hebben.	  Cannes,	  niet	  overslaan!	  

Palais	  du	  Festivals	  
Op	  een	  zeer	  prominente	  plaats	  aan	  de	  Boulevard	  de	  la	  Croisette	  staat	  het	  congres	  gebouw	  van	  
Cannes.	  Elk	  jaar	  wordt	  hier	  het	  Film	  Festival	  van	  Cannes	  gehouden.	  Alles	  staat	  dan	  in	  het	  teken	  van	  
film,	  acteurs,	  actrices,	  ontdekken	  van	  nieuw	  talent	  en	  lobbyen.	  Naast	  het	  Film	  Festival	  worden	  er	  nog	  
andere	  uiteenlopende	  festivals,	  congressen	  en	  beurzen	  gehouden.	  	  

	  

  

Boulevard	  de	  la	  Croisette	  
Alle	  vormen	  van	  luxe	  zijn	  aan	  deze	  belangrijke	  boulevard	  te	  vinden.	  Zo	  vind	  je	  hier	  bijvoorbeeld	  de	  
jachthaven	  met	  daarin	  de	  meest	  luxueuze	  boten	  die	  je	  maar	  kunt	  voorstellen.	  En	  alle	  beroemde	  en	  
uitmuntende	  hotels	  met	  hun	  prachtige	  gevels	  liggen	  ook	  aan	  deze	  promenade.	  Een	  wandeling	  over	  
de	  Boulevard	  de	  la	  Croisette	  laat	  je	  zien	  wat	  het	  te	  bieden	  heeft.	  Het	  Palais	  du	  Festival	  neemt	  een	  
belangrijke	  positie	  in,	  maar	  het	  uitzicht	  is	  er	  fantastisch.	  



	  

	  

	  Havens	  van	  Cannes	  
De	  stad	  Cannes	  telt	  twee	  havens.	  Port	  Pierre	  Canto	  en	  Vieux	  Port.	  Beide	  havens	  liggen	  vol	  met	  
indrukwekkende	  jachten.	  Beide	  havens	  hebben	  voldoende	  capaciteit	  voor	  de	  vele	  luxe	  jachten	  die	  
Cannes	  aandoen.	  Zowel	  Port	  Pierre	  Canto	  als	  Vieux	  Port	  liggen	  beiden	  aan	  de	  gezellige	  en	  druk	  
bezochte	  Boulevard	  de	  la	  Croisette.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Boulevard	  du	  Midi	  



In	  het	  verlengde	  van	  Boulevard	  de	  la	  Croisette	  ligt	  Boulevard	  du	  Midi.	  Deze	  begint	  vanaf	  Vieux	  Port	  
en	  loopt	  richting	  de	  luchthaven.	  De	  publieke	  stranden	  van	  Cannes	  zijn	  voornamelijk	  aan	  deze	  
boulevard	  te	  vinden.	  De	  stranden	  bij	  het	  centrum	  van	  Cannes	  zijn	  vrijwel	  allemaal	  toebedeeld	  aan	  de	  
luxe	  hotels.	  De	  strandstoelen	  aan	  publieke	  stranden	  zijn	  goedkoper	  om	  te	  huren	  dan	  die	  bij	  de	  dure	  
hotels.	  

	  

Le	  Suquet	  
Het	  oudste	  deel	  van	  de	  stad	  Cannes	  is	  te	  vinden	  in	  de	  wijk	  Le	  Sequet.	  Cannes	  is	  omstreeks	  het	  jaar	  
1030	  ontstaan	  op	  de	  zesenzestig	  meter	  hoge	  berg	  in	  deze	  wijk.	  De	  middeleeuwse	  smalle	  straatjes	  
leiden	  je	  al	  snel	  richting	  het	  middeleeuwse	  kasteel	  en	  Place	  de	  la	  Castre.	  In	  het	  kasteel	  is	  
tegenwoordig	  het	  Musee	  de	  la	  Castre	  gehuisvest.	  De	  verzamelde	  kunst	  bevat	  uiteenlopende	  
voorwerpen.	  Je	  vindt	  er	  primitieve	  kunst	  van	  pre-‐Colombiaanse	  Amerikaanse	  herkomst	  en	  diverse	  
landschapsschilderkunsten.	  Het	  meest	  interessante	  is	  de	  collectie	  met	  culturele	  voorwerpen,	  
waaronder	  maskers	  uit	  Himalaya-‐Tibet.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Marche	  Forville	   Veel	  van	  de	  lokale	  
bevolking	  bezoekt	   dagelijks	  de	  overdekte	  



verse	  markt	  ‘Marche	  Forvile’.	  De	  markt	  met	  zijn	  voornamelijk	  verse	  waren	  zoals	  groente,	  fruit,	  
bloemen,	  vlees	  en	  vis	  ligt	  een	  paar	  straten	  verwijderd	  van	  de	  Vieux	  Port	  en	  Boulevard	  de	  la	  Croisette.	  
Je	  vindt	  de	  markt	  aan	  de	  Rue	  de	  Marchée	  Forville.	  Rondom	  deze	  markt	  zijn	  een	  aantal	  winkels	  te	  
vinden	  met	  allerlei	  lekkernijen.	  

Rue	  d’Antibes	  
De	  leukste	  en	  gezelligste	  winkelstraten	  van	  Cannes	  zijn	  te	  vinden	  in	  het	  gebied	  rondom	  Rue	  
d’Antibes.	  Alle	  dure	  merken	  worden	  hier	  met	  een	  winkel	  vertegenwoordigd.	  Vergeet	  vooral	  niet	  om	  
af	  en	  toe	  een	  zijstraat	  in	  te	  slaan.	  Qua	  restaurants	  is	  het	  hier	  iets	  voordeliger	  dan	  aan	  de	  beroemde	  
boulevard.	  

	  

Îles	  de	  Lérins	  
Met	  een	  veerpont	  kun	  je	  een	  bezoek	  brengen	  aan	  de	  Lérins	  eilanden	  die	  op	  een	  kwartiertje	  varen	  
van	  Cannes	  liggen.	  De	  twee	  eilanden	  de	  la	  Tradelière	  en	  Saint-‐Ferréol	  zijn	  onbewoond.	  Het	  eiland	  
Sainte-‐Marguerite	  wordt	  veel	  bezocht	  om	  zijn	  Fort	  Royal	  met	  daarin	  het	  Musee	  de	  la	  Mer.	  Daarvoor	  
rond	  de	  achttiende	  eeuw	  werd	  het	  fort	  voornamelijk	  gebruikt	  als	  gevangenis.	  Het	  vierde	  eiland	  Saint-‐
Honorat	  staat	  bekend	  als	  het	  eiland	  van	  de	  monniken.	  De	  vijftiende	  eeuwse	  Abdij	  van	  Lérins	  is	  
opengesteld	  voor	  bezoekers.	  
Door	  zijn	  groene	  beboste	  
omgeving	  is	  het	  niet	  
toegestaan	  om	  te	  roken	  op	  
het	  eiland.	  

	  

	  

Musee	  de	  la	  Mere	  
Het	  museum	  over	  de	  zee	  ligt	  
op	  een	  zeer	  bijzondere	  
lokatie.	  In	  het	  oude	  Fort	  Royal	  
op	  het	  eiland	  Sainte-‐Marguerite	  is	  
een	  deel	  gereserveerd	  voor	  Musee	  de	  



la	  Mere.	  De	  eerste	  verdieping	  verteld	  wat	  meer	  over	  allerlei	  archeologische	  bevindingen	  die	  
afkomstig	  zijn	  van	  wrakken.	  Het	  hele	  jaar	  door	  worden	  er	  ook	  toepasselijke	  workshops	  gegeven.	  Op	  
de	  begane	  grond	  van	  het	  fort	  zijn	  de	  gevangenissen	  te	  zien.	  Hier	  heeft	  de	  mysterieuze	  man	  met	  het	  
ijzeren	  masker	  gevangen	  gezeten.	  

Notre-‐Dame	  de	  l’Esperance	  
In	  de	  wijk	  Le	  Suquet	  aan	  de	  Place	  de	  la	  Castre	  staat	  deze	  door	  monniken	  gebouwde	  kerk.	  De	  Notre-‐
Dame	  de	  l’Esperance	  betekend	  ‘kerk	  van	  Onze-‐Lieve-‐Vrouw	  van	  de	  Hoop.	  In	  de	  zestiende	  eeuw	  werd	  
de	  gotische	  kerk	  gebouwd.	  De	  zijkapellen	  zijn	  er	  later	  bijgekomen.	  Het	  meest	  bijzondere	  is	  toch	  wel	  
het	  uitzicht	  hiervandaan.	  Je	  kijkt	  uit	  over	  de	  stad	  Cannes,	  de	  Baai	  en	  het	  vulkanische	  gebergte	  van	  
Esterel.	  

	  

	  

	   	  

 
	  

 

 

 

 

 



Boodschappen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

	  

Op	  camping	  Berard	  vindt	  u	  een	  mini	  kampwinkeltje	  voor	  de	  meest	  noodzakelijk	  zaken.	  Ook	  is	  er	  wat	  
vers	  fruit	  te	  koop.	  Er	  hangt	  buiten	  het	  winkeltje	  een	  computer	  waar	  u	  elke	  dag	  vers	  brood	  kunt	  
bestellen	  voor	  de	  volgende	  morgen.	  Tevens	  is	  er	  een	  gezellig	  restaurant	  waar	  u	  enkele	  maaltijden,	  
een	  drankje,	  ijs	  e.d.	  kunt	  krijgen.	  

	  

De	  dichtstbijzijnde	  supermarkt	  vindt	  u	  in	  La	  Garde	  Freinet	  (4	  km),	  waar	  zich	  een	  kleine	  SPAR	  
supermarkt	  bevind,	  een	  bakker	  en	  een	  slager.	  De	  bakker	  is	  ook	  op	  zondag	  open.	  

	  

Tussen	  Grimaud	  en	  Cogolin	  vind	  u	  rechts	  van	  de	  weg	  een	  Intermache,	  die	  ook	  op	  zondagmorgen	  
open	  is.	  En	  op	  een	  redelijke	  afstand	  van	  de	  camping.	  (	  ongeveer	  7	  km)	  

	  

Als	  u	  Cogolin	  binnenkomt	  zit	  er	  bij	  de	  rotonde	  rechtdoor	  en	  dan	  aan	  de	  rechterhand	  een	  grote	  LIDL	  
supermarkt,	  het	  assortiment	  is	  uitgebreider	  dan	  wij	  in	  Nederland	  kennen,	  met	  o.a	  versgebakken	  
brood.	  	  Adres:	  91	  Rue	  Carnot	  	  83310	  Cogolin	  France	  (ongeveer	  8	  km	  vanaf	  de	  camping)	  
TIP:	  rij	  er	  eens	  heen	  via	  de	  toeristische	  route:	  uitgang	  camping	  linksaf,	  eerste	  rechts	  en	  borden	  
Cogolin	  D48	  (eerst	  Collobrieres)	  volgen.	  Een	  slingerweg	  door	  wijngaarden	  met	  fantastische	  
vergezichten...en	  wat	  een	  rust.	  Een	  route	  waarmee	  u	  de	  drukte	  omzeilt.	  Bij	  de	  rotonde	  in	  cogolin	  
rechtsaf	  en	  dan	  direct	  aan	  uw	  rechter	  hand.	  

	  

De	  weg	  vervolgen	  in	  Cogolin	  en	  u	  treft	  supermarkt	  Casino	  aan.	  Adres:	  7	  Rue	  Jean	  Jaurès	  

	  
Twee	  mega	  grote	  supermarkten,	  met	  ook	  kleding,	  huishoudelijk	  spullen	  e.d	  zijn	  er	  ook.	  (niet	  aan	  te	  
raden	  op	  zaterdagmiddag	  en	  maandagmorgen	  wegens	  topdrukte)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Hypermacé	  	  Le	  clerc	  in	  Cogolin	  richting	  Toulon.	  Adres:	  9	  Avenue	  Sigismond	  Coulet,	  83310	  Cogolin	  

Gaat	  u	  vanuit	  Grimaud	  richting	  St.	  Tropez	  dan	  vindt	  u	  in	  Centre	  Commercial	  Le	  Foux	  een	  grote	  	  	  
Géant	  Casino	  	  Adres:	  120	  Rond-‐point	  de	  la	  Foux	  	  83580	  Gassin. 



 Deze	  heeft	  ook	  een	  benzinestation	  waar	  de	  prijzen	  lager	  liggen	  dan	  bij	  de	  omliggende	  stations.	  (of	  de	  
Elf	  aan	  de	  N98)	  	  
In	  het	  hoogseizoen	  (na	  1	  juli)	  zijn	  deze	  winkels	  tot	  22.00	  uur	  en	  zondags	  tot	  20.00	  uur	  open.	  	  
Verder	  lijkt	  het	  wel	  of	  tout	  St.	  Tropez	  op	  maandag	  boodschappen	  gaat	  doen.	  Tip:	  neem	  voor	  2	  dagen	  
boodschappen	  van	  huis	  mee,	  al	  is	  het	  maar	  een	  pak	  kant-‐en-‐klaar	  pannenkoekenmix,	  koop	  melk,	  
eieren,	  melk,	  water	  en	  brood	  op	  de	  camping.	  	  Of	  ga	  lekker	  een	  hapje	  eten	  op	  de	  camping	  en	  doe	  in	  
alle	  rust	  op	  dinsdag	  boodschappen.	  

	  

Een	  overdekte	  versmarkt:	  Grand	  Frais	  Cogolin	  vindt	  u	  op	  de	  route	  tussen	  Cogolin	  en	  St.	  tropez	  

Ook	  vindt	  u	  in	  Cogolin	  een	  biologische	  winkel:	  Bio	  du	  Golfe	  	  aan	  de	  D48	  (vanaf	  Grimaud	  richting	  
Cogolin,	  eerste	  rotonde	  rechts	  richting	  Collobriëres)	  of	  u	  neemt	  dezelfde	  tiproute	  naar	  de	  LIDL.	  

	  

In	  Port	  Grimaud	  zit	  ook	  een	  Bio	  Marked	  	  Adres:	  les	  Vitrines	  du	  Soleil	  aan	  de	  RN	  98	  

Vergeten	  brood	  te	  bestellen	  op	  de	  camping?	  Geen	  nood.	  Een	  bakkerij	  (boulangerie)	  ontbreekt	  in	  
geen	  enkel	  dorp.	  Bovendien	  zijn	  de	  bakkers	  hier	  iedere	  dag	  geopend,	  ook	  op	  zondag.	  Pain	  d’Antan,	  
aan	  de	  weg	  naar	  St-‐Tropez,	  heeft	  extreem	  lange	  openingstijden.	  Bij	  Tarte	  Tropézienne	  is	  het	  brood	  
ook	  erg	  lekker.	  Je	  vindt	  Tarte	  Tropézienne	  op	  diverse	  plaatsen	  in	  en	  rond	  St-‐Tropez.	  Brood	  van	  Tarte	  
Tropézienne	  is	  ook	  te	  koop	  bij	  het	  cafetaria	  naast	  het	  tankstation	  net	  voor	  La	  Garde-‐Freinet	  

• Een adres voor wijn, olijfolie en andere specialiteiten uit de streek is Le Petit Village 
in Gassin, vlak bij kruispunt La Foux. 

• Nog meer regionale lekkernijen vind je bij Conserverie Au bec fin in Cogolin. 
• In St-Tropez verkoopt wijngoed Peyrassol wijnen en delicatessen in Un jour à 

Peyrassol 
• Waar je overal jam van kunt maken ontdek je bij la Maison des confitures in Gassin 
• Ook in La Garde-Freinet is een winkeltje met zelfgemaakte confitures: Confitures des 

Gambades op de rue St-Jacques 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

 


